
DEEL 5

5. Jodenvervolging
Het hoofdstuk waarin onder de titel 'Het ghetto tegemoet' de aanloop tot
'de vervolging en deportatie van joden in Nederland werd beschreven,
opende met een uitvoerige beschouwing over de voorgeschiedenis van
deze vervolging en de wortels van het antisemitisme in Europa en
Nederland. Een aantallezers vond deze inleiding te uitvoerig, maar De
Jong kon de gezaghebbende stem van de historicus J. Melkman te
Jeruzalem aanhalen, die het geheel met veel instemming had gelezen. (Mi)
De Jong trok in dit stuk de slotsom dat men Hitlers Endlösung in essentie
diende te zien als een eindpunt van duizend jaar Europese geschiedenis.
E. G. Groeneveld, de bibliothecaris van het Rijksinstituut, noemde het in
zijn reactie onaanvaardbaar om de fysieke uitroeiing uit de Tweede
Wereldoorlog voor te stellen als rechtstreeks uitvloeisel van het
r ode-eeuwse denken. Naar zijn mening moest een onderscheid worden
gemaakt tussen degenen die antisemitisme met de mond beleden en
degenen die fysiek geweld propageerden of toepasten. De Jong repli-
ceerde dat toch door verbaal antisemitisme een gezindheid was gekweekt
waaruit de massamoord was voortgekomen en handhaafde zijn tekst met
instemming van de begeleidingscommissie. (Mi)

In ons land gold het overigens bepaald niet als bon ton, aldus de auteur,
op j oden af te geven: 'de antisemitische gevoelens waren sterker en lagen
dieper dan men uit de uitlatingen alléén zou afleiden'. Klein achtte deze
redenering weinig overtuigend: hoe kon men zoiets als historicus
vaststellen wanneer bewijzen ervoor ontbraken? Volgens hem mocht
men in zo'n geval niet verder gaan dan een vermoeden uitspreken. De
Jong vond dit geen zwaarwegend argument maar nuanceerde zijn
uitspraak in de definitieve tekst. (Mi, vi) Brugmans ten slotte maakte
bezwaar tegen een opmerking in het concept als zouden joden niet tot
bepaalde verenigingen en maatschappelijke functies zijn toegelaten:

, 'Ik geloof niet dat een zekere "maatschappelijkediscriminatie" kanworden
afgeleid uit het feit dat Nederland tot 1940 slechts twee Joodse ministers
heeft gehad.Mij is geen geval bekend uit onze parlementaire geschiedenis
dat iemand geen minister werd omdat hij Jood was.Aan de universiteiten
en in de rechterlijke macht waren de Joden ruimschoots vertegenwoor-
digd.' (Mi)

De Jong zegde tijdens de discussie toe zijn tekst te zullen veranderen (vi);
hij noemde nu uitsluitend enkele feiten die op discriminatie wezen,"
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