
REACTIES EN RECENSIES

, 'Met gevoelens van nationale trots wordt vaak bij de verschijning van weer
een nieuw deel van dr. L. de Jongs Het Koninkrijk der Nederlanden in de
Tweede Wereldoorlog geconstateerd dat geen land in Europa toch maar zo
uitvoerig zijn geschiedenis over de jaren 40-45 laat beschrijven als
Nederland. Alvorens hier de conclusie uit te trekken dat dit wijst op een
"typisch Nederlandse" karaktertrek, wellicht verband houdend met de
traumatische ervaringen die het Nederlandse volk tijdens de bezetting heeft
opgedaan (zo'n vrijheidslievend volk als het onze, daarom dieper verne-
derd dan Fransen, Belgen of Den en, immers), is het goed te bedenken dat
de niets ontziende uitvoerigheid in eerste aanleg een personele zaak is. Had
de regering in 1955 een ander dan De Jong de opdracht gegeven, dan zou er
hoogstwaarschijnlijk wel iets minder uit de bus zijn gerold dan de twaalf
delen die hij ons belooft. De Jong zelfwas trouwens ook niet meteen van
plan zo uitvoerig te worden. In het voorwoord bij het eerste deel (1969)
vertelt hij tenminste dat hij aanvankelijk had gemeend in vijftien jaar met
zijn opdracht gereed te zullen komen. Het was hem al spoedig duidelijk
geworden dat het bij welzijn en werkkracht wel een kwart eeuw zou gaan
duren.

Maar al deze particuliere eigenaardigheden nemen niet weg dat het toch
alleen Nederland zal zijn dat straks twaalf delen op zijn oorlogsgeschiedenis
van vijfjaar kan terugzien. Bij mij althans blijft het vermoeden bestaan dat
in elk ander land een De Jong zijn eventuele neiging er twaalf delen van te
maken zou hebben onderdrukt of dat een voorstel in die richting door de
verantwoordelijke minister in de kiem zou zijn gesmoord. Er is trouwens
ook zoiets als een wisselwerking tussen de auteur en een publieke
belangstelling, die zich deel na deel uit in de verkoop van vele tienduizen-
den exemplaren. Gerard Reve zou bij zulke cijfers spreken van een
goedbeklante winkel, die flink bevoorraad moet worden. Maar deze
wisselwerking moet toch ook iets van Diepere Betekenis hebben. Zo goed
als er alleen in Nederland nog Duitse oorlogsmisdadigers in de gevangenis
zitten (buiten Duitsland zelf dan) en geruchten over hun vrijlating na 25
jaar nog aanleiding geven tot politieke crises, zo goed hebben alleen wij
deze serie van twaalf delen, elk achthonderd tot duizend pagina's groot.
Geen periode uit onze geschiedenis is straks zo nauwkeurig in één stuk
beschreven als deze vijf oorlogsjaren.

Aan een massapsychologische of sociologische verklaring van dit
verschijnsel waag ik mij niet. Wel aan een ook nog hachelijke bespreking
van sommige gevolgen der twaalfdeligheid, gevolgen die nu dr. De Jong
met de voltooiing van deel vijf op de helft van de eigenlijke bezettingsge-
schiedenis is gekomen, duidelijk beginnen te worden. (Vijf is niet de helft
van twaalf. Weet ik. Deel elf wordt echter een Aziatisch-Indonesische
geschiedenis en deel twaalf een epiloog met Verantwoording en Beant-
woording). Hier is immers geen "gewone" geschiedschrijving meer aan de
hand, maar een onderneming waarvan tijdsduur, auteurschap en uitvoerig-
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