
DEEL 5

, wilde de gang van zaken na de oorlog beïnvloeden en dat moest eerder
vandaag dan morgen gebeuren, wilde hij niet te laat komen.

De Londense agent Tazelaar had opdracht Wiardi Beckman en een man
van de ondergrondse militaire organisatie mee te nemen, maar voelde er
niets voor ook Goedhart in zijn gevaarlijke schuitje te krijgen. Later
verklaarde hij tegenover de Enquêtecommissie dat hij het absoluut niet
nodig had gevonden twee mensen voor dezelfde soort politieke verhalen
mee te nemen - en gelijk had hij. Toch kreeg hij opdracht van Londen ook
met Goedhart in zee te gaan. Hoe deze zaak in Londen in elkaar werd
gestoken, blijkt noch uit het verhaal van de Jong, noch uit de
Enquête-verhoren. Het is overigens maar een van de kleinste en onschul-
digste raadseltjes uit het England Spiel, waar dit een onderdeel van is.

In het verhaal van De Jong speelt ook de geheimhouding van Beekmans
reis tegenover Goedhart een grote rol. Toen Goedhart ervan hoorde
doordat hij en Vorrink tenslotte noodgedwongen dezelfde marconist voor
hun contact met Londen moesten gebruiken, ontstonden "daverende
ruzies".

Nu wil ik niet beoordelen ofhet uit veiligheidsoverwegingen nodig was
zulke zaken binnen de Parool-kring voor elkaar geheim te houden. (Alles
lekte trouwens tóch uit; het was in de leertijd der illegaliteit.) Het zal wel
gebeurd zijn om Goedhart er om politieke redenen buiten te houden. Maar
deze geheimhouding kan in elk geval niet langer hebben geduurd dan van
23 november I94I, toen de agent Tazelaar was aangekomen, tot medio
januari, het vertrek naar Londen. In feite moet het natuurlijk weken korter
zijn geweest. Daar staat dan tegenover, of naast, dat Goedhart zelf van juli
tot oktober voor zijn mede-redacteuren geheim had gehouden dat hij met
een andere Londense agent, Alblas, in contact stond over een vertrek naar
Engeland. Toen hij dit tenslotte vertelde sloeg de mededeling "in als een
bom en verwekte grote sensatie", vertelt Goedhart.

Zou dit er dan niet óók iets mee te maken hebben dat Vorrink en
Beckman op hun beurt later het contact met de Londense agent Tazelaar
geheim hielden?

Alles bijeen een hachelijk moment voor de nog onervaren en verdeelde
illegaliteit. Het werd een catastrofe die zou leiden tot de arrestatie en dood
van tal van dappere Parool-mensen, tot Goedharts eigen doodvonnis en
gelukkige ontsnapping in augustus I 943, tot zijn zeer verstandige besluit
voortaan nooit meer iets met agenten en spionnen van doen te willen
hebben, tot het uittreden van Vorrink uit de groep en tot het optreden van
een "nieuwe generatie" redacteuren, drukkers en verspreiders Het Parool die
misschien minder met vooroorlogse en naoorlogse problemen bezig
waren.

Maar de discussie over de rol van de vooroorlogse politieke partijen in
het naoorlogse bestel, hetgeen voor deze linkse kring natuurlijk vooral
wilde zeggen: de rol van de SDAP daarin, bleef voortgaan. Vorrink werd een
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