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kundigheid 'om, in sobere taal, eerbied en geestdrift te wekken voor wie
zich waarlijk grote figuren hebben betoond'.

, 'Een voorbeeld uit vele: de levensschets, p. 755-759 [720-723], van pater
Titus Brandsma. Welk een figuur. Zie hier de imitatio Christi,ja méér dan de
imitatio Christi, want het laatst overgeleverde woord is niet de wanhoop van
de van God verlatene, maar - het geschonken pakje tabak - het medeleven
met de evenmens.

Bij gebreke van gecertifieerde mirakelen zal de moederkerk Brandsma
wel geen plaats verlenen op haar heiligenkalender. Maar er is een
heiligheid, gelijkelijk erkend door den gelovige en den ongelovige, en zo
kan dan van hem worden gezegd wat gezegd is van een andere grote figuur,
in vele opzichten verschillend, in meer opzichten één, ik bedoel Ernest
Renan: "toute sa carrière [...j fut dominée par l'amour de la vérité et Ie souci de
l'élévation morale: on a beaufouilier tous les recoins de cette longue vie, elle est sans
reproche: cefut un saint". (Reinach)

Thans van de enkeling naar de gemeenschap.
De pagina's 677-759 [645-724] handelen van het kerkelijk verzet.

Daarbij is - ik moet het vooropstellen - veel te bewonderen. Maar daar
tegenover staat het getuigenis van een onversaagd strijder als ds. Buskes:
"wij zijn ver en ver beneden de maat gebleven."

De maat - dat woord is op verschillende manieren te begrijpen.
Misschien betekent het niet méér dan dat de kerk van Christus, als elke
idealistisch gerichte gemeenschap, haar afkeuring heeft uit te spreken tegen
hoogmoed in plaats van ootmoed, tegen geweld in plaats van recht, tegen
discriminatie in plaats van gelijkheid. Maar misschien betekent het méér.
Heeft men wel eens opgemerkt dat alle andere idealistisch gerichte
gemeenschappen haar embleem vinden in zwaard en schild, in werktuig
voor nijverheid en landbouw, in boom en bloem, in licht en warmte,
uitstralende hemellichamen, kortom in een begunstigend symbool, terwijl
daarentegen het Christendom zijn embleem vindt in het kruis: het
foltertuig? Dat betekent wellicht dat de kerk van Christus niet alleen is
geroepen tot het getuigenis, het martyrion in de Griekse zin, maar ook het
martelaarschap, welks bloed het zaad is van de kerk, niet mag schuwen.

En speciaal in deze laatste zin dan: "van verheerlijking van het kerkelijk
verzet dient men zich [...] te onthouden" (p. 695) [662].

Voor de bewuste Jood - en ik bedoel dan niet alleen de gelovige Jood -
is dan niet slechts het gemis aan martelaarschap pijnlijk geweest, maar
wellicht méér nog het gebrek aan eerbied en aan goede smaak dat zich in de
kerkelij ke protesten heeft geprononceerd.

"Waarom," aldus een hervormd manifest van I 94 I, "houden wij het
antisemitisme [...] voor een van de hardnekkigste en dodelijkste vormen van
verzet tegen de heilige en barmhartige God wiens naam wij belijden?"
Omdat "allen die uit Israël zijn, hun bestemming zullen vinden, als zij zich
tot de Messias bekeren".
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