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, bevrijding, in alle duidelijkheid bijgebracht dat, als hij zich een rustige
levensavond wenste, goed zou doen door geen apologia pro vita sua te
publiceren; gelijk ik hem, na het verschijnen van zijn boek, Zwervend en
Dolend, over de periode I933-1940 - voorzien van het motto: "Clio is
always knocking at the door" -, in deJoodse Wachter heb aangekondigd dat ik het
ditmaal wilde houden op de zachte klop van Clio maar dat, bij een
vervolgdeel, de harde klap van Nemesis zou vallen. Dit vervolgdeel, als
manuscript gereed, heeft het dan ook niet verder gebracht dan tot de
catacomben van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie." Zo ben ik
dan veelal gehouden voor de ideale witness for the prosecution. En als ik dan
tèch een woordje kom doen voor Cohen, dan is het niet uit sympathie, en
ook niet krachtens de idiote redenering dat een uit de hoogste regionen
getuimelde Voorzitter van de Joodse Raad - of een President der
Verenigde Staten - recht zoude hebben op de valmatras der gratie, maar
omdat ik, voor zover dit een sterveling is gegeven, gerechtigheid wil
betrachten.

Allereerst is dan in aanmerking te nemen dat Cohen, in de veertig jaren
vóór de bezetting - alzo in een periode waarin verreweg de meeste Joden,
indien al willig tijd en energie te geven aan Joodse belangen, alleen oog
hadden voor kille en kerkgenootschap - zich het internationale Joodse
welzijn heeft aangetrokken: hij is actief tsionist geweest en actief organisa-
tor van een beter lot voor zwervenden en dolenden. En dit in een tijdvak
waarin - en juist als men Cohen beschouwt als ambitieus, komt hem dan
een goede noot toe - aan dit werk geen eer viel te behalen. Zeker, hij heeft
fouten gemaakt uit een oogpunt van inzicht en beleid en hij is geen vechter
geweest als d'Artagnan, gelaarsd en gespoord: veeleer heeft hij zich
voortbewogen op sloffen; doch uit deze sloffen heeft hij zich dan toch maar
het vuur gelopen. Dit onmiskenbare actief mag dan op 's mans
levens-balans niet worden verwaarloosd.

En nu Cohen in de bezettingstijd. Alvorens te spreken over zijn
toenmalige gestie wil ik dan in herinnering brengen dat, terstond nà de
bevrijding, door vele Nederlandse Joden zijn bestraffing is geëist als
volksmisleider, als verrader, als collaborateur, als medeplichtige aan de
moord op meer dan honderdduizend stamgenoten - een eis, zo luid en fel,
dat de Nederlandse justitie zich gedrongen heeft gevoeld tot arrestatie en
hechtenis, en een strafproces ernstig heeft moeten overwegen.

Zelfs thans, bijkans dertig jaar later, is de kreet om vergelding nog niet
verstomd. Ten zelfden dage als waarop ik deze regelen schrijf, lees ik in een
recensie van De Jongs boek, door Jacob Soetendorp, dat de criminele
rekening had moeten zijn vereffend.

5 Deze herinneringen van Cohen zijn gepubliceerd in mei I982 in een bijzondere
uitgave van het Nieuw Israelietisch Weekblad, I-27.


