
DEEL 5

, is, maar geen unicum. Ik denk dan speciaal aan een andere Joodse grand
seigneur, óók met de allure van de goy, maar óók met de oprechte toewijding
aan zijn mede-Joden, de bankier Jacobus Kann. Van hem werd, in de
jeugdvereniging, met ongemeen gusto verteld dat hij in 1896, gegrepen
door de tsionistische gedachte, en van zins daarover nu contact te nemen
met de derus, op een sabbath-middag in een landauer, met twee paarden,
was voorgereden bij de opperrabbijn Dr. Dünner. Kann heeft, op zijn
ziekbed in Theresienstadt, om dit verhaal nog hartelijk gelachen: "dacht je
jongen", zo zei hij, "dat ik zó een amoretswas?" ,
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