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, huisvaders die voor de keuze gesteld werden te tekenen of hun vrijheid te
verliezen voor onbepaalde tijd - want niemand wist toen of deze slavernij
een paar jaar of altijd zou duren - worden door dr. De Jong veroordeeld.
Weigering van werkgevers om hun bedrijf voort te zetten kon deportatie
van de arbeiders betekenen; niet tekenen legde de verantwoordelijkheid
voor de opvoeding en verzorging van de kinderen in handen van daartoe
alleen en onder deze omstandigheden niet geschikte moeders en betekende
het onbeschermd en in een vijandige wereld achterlaten van de vrouwen en
kinderen.

Een afwezige kan dit alles niet aanvoelen.
Dr. De Jong had zich bovendien door de vlucht, die niemand hem

kwalijk zal nemen, opzettelijk aan alle verantwoordelijkheid onttrokken.
Hij heeft door zijn vlucht automatisch alle gevaren die de bezetting voor
een ieder inhield ontweken en heeft in Engeland geen enkel risico
gedragen voor de verdediging van zijn vaderland, zijn landgenoten en
geloofsgenoten. Hij heeft niet het recht thans de staf te breken over gebrek
aan flinkheid bij anderen. Deze man treedt thans op als officiële, immers
door de regering aangestelde, aanklager en rechter te zelfder tijd.

Als men dan bovendien bedenkt dat dr. De Jong in zijn artikelen in de
Groene Amsterdammer in de jaren 1939 tot aan de oorlog meegeholpen heeft
om ons volk in slaap te sussen en daarmee onze militaire weerbaarheid en
geestelijke volkskracht te ondermijnen, dan is dr. De Jong naar mijn
mening ook hierom volkomen ongeschikt en onwaardig om in aanmer-
king te komen om een oordeel te vellen over een toestand en een
mentaliteit in Nederland tijdens de bezetting.

Excellentie, ik acht mij gerechtigd en verplicht om het bovenstaande
onder uw aandacht te brengen omdat ik persoonlijk, lang voor de oorlog
alle betrokken burgerlijke en militaire autoriteiten gewaarschuwd heb voor
het naderend gevaar, waarmee ik ambtshalve werd geconfronteerd en
waartegen ik in mijn eigen sfeer alle nodige maatregelen getroffen heb.
Tevens heb ik getracht vóór de oorlog - onder de auspiciën van Prins
Bernhard - in de krijgsmacht en daarbuiten de geestelijke weerstand van
ons volk te bevorderen en ben daarmee doorgegaan tijdens de bezetting,
door in de Nederlandse Unie die geestelijke weerstand te organiseren.
Daarnaast heb ik, door werkzaamheden in de illegale sfeer, vanaf de komst
van de vijand tot aan de laatste dag van de bezetting toe, mijn vrijheid en
leven op het spel gezet om de vijand afbreuk te doen.

Ik ben getuige geweest van de afschuwelijke tweestrijd in de harten van
honderden mensen over de vraag, wat onder bepaalde omstandigheden de
juiste houding moest zijn.

Het zal Uwe excellentie ongetwijfeld mogelijk zijn om geschiedschrij-
vers met een bezettingservaring te vinden, die niet alleen feiten constate-
ren, maar ook begrip op kunnen brengen voor de omstandigheden
waaronder die feiten plaatsgrepen.
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