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, 'Met het toezenden van uw kritische opmerkingen hebt u mij een be-
langrijke dienst bewezen. Nu, naar ik aanneem, het contact met betrekking
tot deel 4 van mijn werk ten einde gekomen is, wil ik niet nalaten u
daarvoor mijn oprechtedank te betuigen.'

2. Discussie naar aanleiding van deel 5
Begin november 1972 had De Jong de indeling voor deel 5 gemaakt. Hij
begon op 19 december te schrijven. De eerste drie hoofdstukken bevatten
het nodige over de Nederlandse Unie. Tijdens het schrijven verscheen in
1973 een brochure van de hand van Einthoven onder de titel Heeft de
afwezige ongelijk? Daarin was voor De Jong nieuw dat beginjuni 194 I een
scherp conflict was gerezen tussen De Quay en Homan. De Jong vroeg het
Driemanschap nadere toelichting. Hij kreeg op 20 april 1973 bevestiging
van dat meningsverschil:

, 'De Quay was van oordeel dat (de opstelling van) de Nederlandse Unie
agressievermoest worden enmet name in de artikelen van het weekblad De
Unie duidelijker tot uitdrukking moest komen.'

Homan achtte het ogenblik daartoe nog niet gekomen, aldus de brief: 'Het
meningsverschilover de te voeren strategie leidde ertoe dat De Quay het
wenselijk achtte dat Homan zou terugtreden.' Die stemde daarmee in,
maar toen Seyss-Inquart op 27 juni 194 I opriep 'Nederlanders, blikt naar
het Oosten', werd de eenheid hersteld en kon het Driemanschap in een
duidelijk artikel stelling nemen tegen de bezetter.

In het tijdschrift Wending had P. J. Bouman in maart 1973 geschreven
dat De Jong te weinig oog had voor de vernieuwingsgeluiden van de
groep rond het vooroorlogse maandblad Het Gemeenebesti In april
correspondeerden De Jong en Sijes hierover met Bouman. De Jong wees
op een korte passage in Voorspel en meende dat Bouman bezwaren maakte
tegen een beeld van de Nederlandse Unie waaruit alle door de De Jong
aangebrachte nuances waren verdwenen.' Sijes vond dat veeleer van een
'verwarringsbeweging' dan van een 'vernieuwingsbeweging' gesproken
moest worden, omdat ook notoire fascisten in Woudschoten aanwezig
konden zijn. Wat 'vernieuwingsbeweging' werd genoemd was dat in het
geheel niet: het was slechts 'een vergaarbak van goedbedoelende mensen
die uitziehtsloos de politieke toekomst inkeken'. Na de Duitse inval

6 Zie voor de tekst 'Reacties en recensies', 333-337.
7 Brief De Jong aan Bouman, d.d. 2 april '73. De Jong herinnerde Bouman voorts op
scherpe wijze aan enkele uitlatingen van Bouman zelfin het eerste jaar van de bezetting.


