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, nauwelijks wordt genoemd." In deze commissie waren alle belangrijke
politieke groeperingen van de Nederlandse bevolking vertegenwoordigd.
Allen hadden de bezettingstijd en dus ook het optreden van het Drieman-
schap van nabij kunnen volgen. Zij stelden het stuk samen kort na de
bevrijding, toen alle gebeurlijkheden de mensen nog levendig voor de
geest stonden. Zij bezaten niet alle documenten waar Prof. De Jong thans
over beschikt, maar zij verhoorden vele getuigen, die over vele feiten
duidelijke en waardevolle gegevens konden verstrekken. Dat daarover
weinig of geen documenten bestaan spreekt vanzelf, omdat uit veiligheids-
overwegingen zo weinig mogelijk schriftelijk werd vastgelegd en omdat
van vergaderingen en besprekingen geen verslagen werden opgesteld.

Ook als het de bedoeling van de schrijver is het rapport later te
bekritiseren, dan nog acht ik het onjuist de inhoud van dit rapport in de
delen 4 en 5 niet te noemen.

Genoemd rapport onthoudt ons zijn kritiek niet. Ik kan deze ook voor
een belangrijk deel als juist aanvaarden. Het was ook ondenkbaar, dat wij,
zeker in een zo moeilijke en verwarde tijd, geen fouten zouden hebben
gemaakt. Maar het eindoordeel van deze commissie was positief en aan de
zuiverheid van onze doelstelling werd niet getwijfeld.

Oud-Staatsraad Mr. J. in 't Veld heeft de waarde van dit rapport onlangs
in een artikel in Het Rotterdams Nieuwsblad nog eens bevestigd. Hij eindigt
daar met de verklaring, dat hij "na 25 jaar schaamte noch spijt voelt aan dat
rapport zijn bijdrage te hebben geleverd".

Het niet vermelden van dit rapport bewijst mijns inziens, dat de schrijver
de gegevens, die hij tegen het optreden van de Nederlandse Unie en vooral
tegen het Driemanschap verzamelde, heeft overbelicht, en dat hij de
gegevens die voor het goede en nuttige werk van de Nederlandse Unie
pleiten, onderontwikkeld heeft gelaten.

Einthoven wordt in de passage" over de gijzeling [...] genoemd als de
man waarin de Duitsers het gevaarlijkste en meest anti-Duitse lid van het
Driemanschap zagen. Hij werd het eerst opgepakt en tot het laatste ogenblik
vastgehouden. Ik neem aan, dat dit het oordeel van de bezetter was; en
terecht. Dat men ook in Linthorst Homan en mij gevaarlijke personen zag
bleek wel toen, naar aanleiding van een aanslag op een Duitse trein, vijftig
kampgenoten in niet alfabetische volgorde gefotografeerd werden. Ik was
de eerste met nr. I, Linthorst Homan was de achtste met nr. 8. Later is
gebleken, dat deze lijst door Rauter was samengesteld, met het doel deze

14 De Jong behandelde het optreden van deze Ereraad pas in dee! 12, Epiloog, 358-361
(349-353); zie ook 'Discussie', deel 12,889, waarin ook de voormalig secretaris van de
commissie-Fockema Andreae, mr. J. de Visser, aan het woord komt.
15 Zie dee! 5, 218 (206).
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