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, personen te fusilleren in de nacht van 14 op 15 augustus 1942. Door
ingrijpen van Seyss-Inquart werd dit aantal teruggebracht tot vijf. Het
waren personen uit Rotterdam, waar de aanslag had plaatsgehad, en
personen uit de hofkring. Onder hen was Mr. Baelde, secretaris van de
Nederlandse Unie in Rotterdam.

Toen alle gijzelaars met zes of meer kinderen op een bepaalde dag
werden vrijgelaten, was ik, vader van zeven kinderen, de enige, die niet vrij
kwam. Nadat ik - volgend op een strijd tussen de ss en de Wehrmacht- met
alle andere reserve-officieren was ontslagen met de opdracht mij in
Amersfoort als krijgsgevangene te melden, dook ik onder.

In de daarop volgende jaren werd mijn vrouw meerdere malen door
onbekenden bezocht, met het doel mijn verblijfplaats te achterhalen.

Onschuldig en ongevaarlijk waren wij in de ogen van de bezetter dus
niet.

Het was mijn bedoeling in dit commentaar allereerst mijn bezwaren te
uiten tegen het toegezonden concept-manuscript. Het zou echter onvolle-
dig en onjuist zijn, als ik daarbij niet vermeldde, dat in meerdere passages
verschillende gebeurtenissen en feiten over de Nederlandse Unie meer
positief worden benaderd en uitvoeriger worden vermeld.

Dat neemt niet weg, dat ik de strekking en de teneur van hetgeen in het
boekwerk over de Nederlandse Unie en met name ten aanzien van de
doelstelling van het Driemanschap wordt geschreven, onaanvaardbaar
vind. Ik denk daarbij allereerst aan deel 4, maar ook aan bepaalde
beschouwingen uit deel 5. Als deze ongewijzigd zouden blijven be-
staan, acht ik mij door de schrijver van dit geschiedboek onjuist be-
oordeeld en beschuldigd.

Aldus acht ik hierdoor aan de historische waarde van het geschrift ernstig
tekort gedaan.

Talloze gegevens en achtergronden van de geestelijke stromingen in ons
land tijdens de dertiger jaren leveren overvloedig bewijsmateriaal, dat het
uitgangspunt van de Nederlandse Unie er niet op gericht was zich te
schikken in de nieuwe orde van het Derde Rijk. Ook de gehele ontwikke-
ling tijdens de bezetting bewijst, dat er bij het Driemanschap een geestelijke
instelling bestond, die fundamenteel tegengesteld was aan het Duitse
streven.'

Einthoven zond fotokopieën van de woordelijke tekst van zijn eerste
openbare redevoering, begin augustus 1940 in Den Haag uitgesproken,
van brieven aan mr. M. van der Goes van Naters en aan dr. H. Colijn, van
een perscommuniqué over een in Delft door hem gehouden rede en van
een memorandum voor de groep rond mr. G. E. van Walsum en De
Nieuwe Nederlander. Hij zond die stukken omdat het hem een raadsel was
hoe De Jong kon komen tot de beschuldiging in deel a: 'Waar kwam dit


