
DISCUSSIE

, groepje van Groeninx van Zoelen. Onder dit "Antwoord" stonden de
namen van het Driemanschap. Ik citeer:

"Wij zijn met u van mening, dat ons huidige wetsbestel reeds nu de
doorzetting van vele verbeteringen mogelijk maakt, doch dat daarnaast veel
in bezettingstijd zal moeten blijven rusten. Dat een en ander rekening zal
houden met wat u noemt "den vereisten Zusammenklang» met Europa's
continentaal bestel, is ook voor ons vanzelfsprekend. [...j Wij werken
dagelijks hard aan de voortzetting der nationale samenwerking in 't streven
naar wat u kenmerkend noemt «Het Nieuwe Land». Wij hopen en
vertrouwen, dat de aan ons volk gelaten vrijheid, deze hoge waarde zelf te
vinden, zal worden bestendigd en dat ons volk daarin voldoende werke-
lijkheidszin zal tonen. [...j Ook buiten het staatkundige is er genoeg, dat ons
allen thans behoort te binden: ons aller werk voor een in zichzelf sterk
Nederland, waar ieder arbeid heeft, waar de klassentegenstellingen zijn
verdwenen en waar geheel het volk als geheel arbeidt voor zijn aandeel in
het nieuwe Europa en in de betere wereldverhoudingen, daarbij gedragen
door geloof en tradities en gesterkt door zijn band met Nederland-overzee
en door het ook daaruit voortvloeiende plichtsbesef."

Einthoven heeft aan zijn stukken het persverslag toegevoegd van een
toespraak die hij in de herfst van 1940 in Delft gehouden heeft. Ik verwijs
naar de inhoud. Hij heeft daarnaast op 16 oktober 1940 een toespraak
gehouden in Leiden'" [...]. Ik citeer uit dit stuk:

"Er gaat een revolutie over Europa, ja, ik kan wel zeggen over de gehele
wereld; het is niet een revolutie van de laatste maanden, zij is reeds veel
langer geleden begonnen. Als een wervelwind waait zij door de geesten der
mensen en rukt gehele staatsbestelsels los van hun voetstuk. Wij hebben dit
gezien in Italië, in Duitsland, in Spanje en in talloze andere landen. Er komt
dan iets anders voor in de plaats, dat aangepast is aan de mentaliteit van de
bewoners, dat ook aangepast is aan of voortvloeit uit de toestand die in het
land heerste, en die vaak zeer slecht was op het ogenblik van de omzwaai.
Wij moeten goed begrijpen dat, nu deze cycloon ook ons te pakken heeft,
het uitgesloten is - hoe de oorlog ook afloopt - dat wij straks weer kunnen
terugvallen in ons oude plezierige leventje van vóór de oorlog, laten wij
zeggen: vóór de crisis, die daaraan is vooraf gegaan. Deze gang tekent zich
in de wereldgeschiedenis duidelijk af, en het is in deze verarmde wereld
niet denkbaar, dat men met alle oude dingen rustig kan voortgaan. [...j Als
wij naar dat nieuwe gevoerd worden, willen wij met ons medevoeren al het
onvergangelijke Nederlandse, dat zo bij onze aard past, dat wij zonder dat
ons geen behoorlijk leven kunnen indenken. [...j Men vraagt ons b.v.:

18 De Jong verwees voor de tekst van deze toespraak naar het bij Oorlogsdocumentatie
berustende archief van de Commissie van Onderzoek inzake het Driemanschap van de
Nederlandse Unie, doos I, map a.
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