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DISCUSSIE

De Jong constateert dat Homan de neiging heeft, alle schuld op zich te
nemen. Dit is historisch niet aanvaardbaar: de twee andere leden van het
Driemanschap hebben zich publiekelijk naast Homan opgesteld.

Homan verklaart er geen behoefte aan te hebben, de zondebok te spelen.
De leden van het Driemanschap hadden allen het oog gericht op een vrij
land. Hun uitgangspunt was gelijk, slechts de tactiek week af. Eerst sedert
eind oktober—begin november "40 was er een duidelijke kloof tussen hun
meningen.

De Quay geeft een overzicht van de wijze waarop hij tot de Unie kwam.
Hij behoorde in het vooroorlogse Nederland tot de “verontrusten”; de
grote verdeeldheid leidde bij hem tot bezorgdheid. Na de capitulatie was hij
overtuigd dat er een lange bezettingstijd zou volgen. Dat bracht met zich
mee dat er een poging gedaan moest worden, alle goedwillende Nederlan-
ders samen te brengen en zo goed mogelijk te leiden. Bij de oprichting van
de Unie was hij er van overtuigd dat hij aan “een gevaarlijke zaak” begon;
hij meende dathij zich daar in geweten niet aan mocht onttrekken.

Dit beeld, zo concludeert De Quay, is volledig in strijd met de gedachte
aan een invoeging van Nederland in het Duitse Rijk. Het belang van het
Nederlandse volk stond steeds voorop, evenals bij de secretarissen-gene-
raal. Hij heeft op de grote bijeenkomsten zo goed als uitsluitend gesproken
over sociaal-economische problemen, de corporatieve gedachte (een
katholiek standpunt!) en de grote omwentelingen in Europa. Natuurlijk
heeft hij een enkele maal wel eens iets onverstandigs gezegd; hij is thans
geneigd om te zeggen dat hij wel eens te ver gegaan is. Hij had evenwel een
bewuste strategie: zo nu en dan eens lets toegeven, dan weer wat
terugnemer.

Als Einthoven alleen de Unie geleid zou hebben, zou deze snel
verboden zijn; hij (De Quay) is misschien wel eens te soepel geweest. De
Quay en Einthoven trokken overigens steeds samen &én lijn, Homan nam
wel eens een afwijkend standpunt in. Desalniettemin wil De Quay alle
verantwoordelijkheid voor het geheel mede dragen, ook voor alle fouten
die zijn gemaakt.

De voorzitter it zijn grote waardering voor de uitvoerige en openhartige
mededelingen van de heren Homan en De Quay. Waar het evenwel de
historicus om gaat, is de vraag: hoe taxeren wij uw uitlatingen tegenover het
Nederlandse volk over de nieuwe situatie in 19402 De algemene onthut-
sing in de bezette landen van West-Europa is uiteraard een bekend feit. De
kern is: hoe gaf u oriéntatie aan de massa? De Jong heeft nimmer
geschreven dat u de neiging zoudt hebben gehad, de massa naar een
nationaal-socialistische ideologie te leiden. Er moest in die tijd evenwel
rekening gehouden worden met een enkele decennia durende suprematie
van Duitsland in Europa. Van de allergrootste betekenis was de vraag,
welke plaats Nederland binnen dat bestel zou innemen. Tegen deze
achtergrond dienen de uitlatingen van de leden van het Driemanschap
beschouwd te worden.
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