
DE NEDERLANDSE UNIE

, denkende Nederlandse samenleving kreeg weinig aanWl]Zmg dat dat
verwacht werd en de onlustgevoelens konden dan ook makkelijk via de
U nie worden afgereageerd.

Dat intussen echter de leiders pogingen deden met de Duitse bezetter op
goede voet te komen en aansluiting te zoeken bij het Nationaal Front van
Arnold Meyer en later ook bij de NSB, dat konden die duizenden aanhangers
toen niet weten. Daardoor was het in het algemeen bijzonder moeilijk van
de Uniebeweging een integraal en genuanceerd beeld te schetsen en niet
toe te geven aan de neiging to be wise after the event.

Het is nooit de bedoeling van de oprichters van de Unie geweest van hun
schepping een verzetsorganisatie te maken; voor de leiders was de Unie
niets anders dan een middel om het Nederlandse volk te brengen tot de
aanvaarding van de aanpassing van Nederland aan een nieuw Europa, dat
door Duitsland beheerst zou worden.

Doordat die bedoeling verbloemd bleef, doordat bovendien na de
oorlog minder op de personages van het eerste oorlogsjaar dan op die van de
latere gruwelijker jaren gelet werd, hebben velen van de Unie na de oorlog
weer belangrijke functies, De Quay zelfs de hoogste functie van minister-
president, kunnen krijgen.

In het vierde deel van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede
Wereldoorlog weet dr. L. de Jong een klaar en afgerond beeld van de Unie te
geven.

De Quay, Linthorst Homan en Einthoven hebben niet begrepen welke
valstrikken Seyss-Inquart aan alle kanten voor hen spande. Zij waren, zoals
enige jaren geleden in Vrij Nederland is getypeerd, "zondagskinderen in de
politiek".

Door de contacten van voormannen van de Unie met het Nationaal
Front, had het de schijn dat Seyss-Inquarts streven succes zou opleveren. De
Unie-leiders waren bereid tot verregaande concessies aan Nationaal Front
(o.m. op het punt van de jodenkwestie en het leidersbeginsel), maar door de
grote bek van Meyer werden zij afgeschrikt en liep het overleg stuk. Dit tot
genoegen van Einthoven en medestanders, die weinig voor afspraken met
Meyer voelden. Daardoor dreigde een breuk in het Unie-secretariaat;
vrienden van Einthoven dreigden uit de boot te zullen stappen. Voordat het
zover was, greep Seyss-Inquart in, hij arresteerde zes Uniemedewerkers en
hoopte daardoor een breuk in de Unie te forceren.

Vóór deze gebeurtenis was Homan in contact getreden met de NSB. De
Jong zegt dat hij deze contacten voor het eerst openbaar maakt.

Volgens De Jong heeft Homan naar een constructie gezocht waarbij
Duitsland met drie partners (Unie, NSB en Nationaal Front) te maken zou
krijgen. Zou dat bereikt worden dan zou de Unie met haar grote aanhang
een dominerende positie hebben. Hiervoor was echter eerst nodig dat de
vijandschap tussen Unie en NSB uit de weg werd geruimd.

Steeds sterker heeft het Driemanschap zich in een tang gewerkt waaruit
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