
DE NEDERLANDSE UNIE

, toegezegd, werd zij niet gehoord over de samenstelling van de ereraad,
terwijl achteraf bleek dat die commissie zich niet zozeer richtte op de
gedragingen van het Driemanschap als op "de plaats die de Unie in het
Nederlandse volk had ingenomen". Dat de GAC zich hierdoor gegrepen
voelde blijkt uit het later uitgekomen Witboek van de GAC, waaruit ik dit
citeer.

Het resultaat van het onderzoek was een rapport in september 1946 met
deze conclusie: "Het optreden van het Driemanschap - ondanks de in het
eerste oorlogsjaar begane fouten - is over het geheel genomen in het belang
van Nederland geweest en het werk van de Nederlandse Unie, dank zij het
initiatief van het Driemanschap tot stand gebracht, heeft als zodanig voor
Nederland een wezenlijke positieve waarde gehad."

Het sein stond weer op groen.
De Quay werd benoemd tot commissaris van de Koningin in Noord-

Brabant; in het kabinet kwam hij toch niet zolang Drees er iets over te
zeggen had, maar praktisch zodra Drees in 1958 van het toneel was
verdwenen, en met hem de PVDA uit de regering, stond De Quay weer
vooraan.

Mr. Einthoven, de vroegere hoofdcommissaris van politie in Rotterdam,
werd hoofd van de BVD en alleen mr. Linthorst Homan moest vele jaren
wachten eer hij (in de Buitenlandse Dienst) weer tot de ambtelijke top ging
behoren. De kleinere goden, als de genoemde Ruygers en Bouman, waren
na het verbod van de Nederlandse Unie in medio 1941 (toen het
Driemanschap had geweigerd zich bij de inval in Rusland politiek aan
Duitse zijde te scharen) niet alleen van de dwalingen huns weegs
teruggekeerd, maar niet zelden zelfs actief geworden in de verzetsbewe-
ging.'

De tweede, Jan Blokker, wijdde een column aan het vraagstuk van de
levenden en hun door De Jong opgediept oorlogsverleden in De
Volkskrant (28 oktober 1972):

, 'Die geschiedschrijving van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede
Wereldoorlog - had dr. L. de Jong daar niet eigenlijk beter mee kunnen
wachten tot alle betrokkenen zacht en kalm waren overleden?

Niet dat ik het geen spannnende verhalen vind. Ik lees het bijna net zo
graag als ik altijd naar de Vrouwen van Hendrik de Achtste heb gekéken,
want laten we wel wezen: van het verleden kun j e een hoop opsteken.

Maar er zijn natuurlijk gradaties van verleden, en het aardige van
Hendrik de Achtste is vooral dat niet alleen hij, maar z'n hele omgeving, z'n
hele tijd hardstikke dood is. De tegenwoordige prins Charles van Engeland
schijnt ook wel eens de indruk te maken van een vlotte schuinsmarcheer-
der, maar voor zover ik kan nagaan wordt zijn troonsbestijging daarom niet
met bijzondere bezorgdheid tegemoet gezien. Zelfs zeer oude Britten
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