REACTIES EN RECENSIES

¢ organisatie van de arbeid centraal kwam te staan. Zo’n organisatie van de
arbeid meende ik met anderen te ontwaren in de Russische vijfjarenplan-
nen, in de Amerikaanse New Deal, in het Italiaanse fascisme of in het
Duitse nationaal-socialisme. Wie interesse toonde voor de Russische
experimenten was daarmee nog geen “communist”. En wie respect toonde
voor de energie waarmee men in Duitsland de werkloosheid bestreed,
behoefde daarmee nog niet te sympathiseren met de nationaal-socialisti-
sche ideologie.

De fout, die werd begaan, lag in een onderschatting van de gevaren
welke alle autoritaire stelsels eigen zijn. Zelf gaf ik ook toe aan de
misvatting dat in “de Duitse revolutie” Hitler spoedig door bekwamere
mannen zou worden verdrongen met de mogelijkheid dat daarna een
duidelijk socialistische koers zou worden gevaren.

Na enkele jaren, met 1936 als keerpunt, wisten wij wel beter. De
Stalin-processen, Abessinié, de Spaanse burgeroorlog, de as Rome-Berlijn,
het extreme militarisme en het antisemitisme in Duitsland vaagden alle
illusies weg. Voor ons Nederlanders lag geen andere weg open dan
langzame hervorming van ons sociaal en politiek bestel. Dit werd nog eens
onderstreept door het fiasco van het nationaal-socialisme. Na een start vol
idealistische bedoelingen vervielen Mussert cs. in de fout de Duitse
beweging te imiteren. Was er voor onze bevolking iets irriterenders te be-
denken dan uniformen en hoge zwarte laarzen?

Verwerping van al deze luidruchtigheid dus. Het voldeed echter weinig
om zo goed te weten wat men niet wilde. Wanneer ik voor groepen van
Eenheid door Democratie sprak, ervoer ik hoe weinig inhoud dat begrip
democratie voor velen had. Hoe dit te veranderen? Hoe een positieve
geestesgesteldheid te bevorderen? Hoe tot een nationaal réveil te komen?
Dit waren vragen, die mensen van verschillende herkomst bezig hielden,
jongeren vooral die van alomvattende vernieuwing droomden.

Dit bleek uit de belangstelling voor volkseenheidconferenties, uit
samenkomsten in Woudschoten, Barchem of Bentveld. Eveneens uit
regionale bundeling van krachten (Brabantia Nostra, de Groninger Ge-
meenschap). Het belangrijke centrum van overleg vormde de volkshoge-
school “Allardsoog” bij Bakkeveen, uitgangspunt voor de oprichting van
meer volkshogescholen. In Bakkeveen ervoeren in de loop der jaren
duizenden cursisten en bezoekers dat het mogelijk was over alle scheidslij-
nen heen actuele vragen te bespreken. Hier werden ook werkelozen voor de
bouw van lokalen en slaapzalen of voor de ontginning van woeste gronden
ingeschakeld, in voortdurend contact met wat zich verder op “Allardsoog”
afspeelde. Een oase in het Nederlandse wereldje van commissievergaderin-
gen en rapporten. Zonder subsidies, in de grootste armoede, verrichtten
figuren als dr. H. G. W. van der Wielen, mr. O. V. L. Guermonprez en
anderen met een werkelijk ongelooflijke toewijding hun werk.

Geleidelijk groeide in de jaren 1937 en 1938 een samenspel van allen,
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