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, die de vernieuwingsgedachte aanhingen. Een moeilijkheid, die zich
voordeed, was van taalkundige aard: door de propaganda van de NSB

konden woorden als volk en volkseenheid bijna niet meer worden
gebruikt. Men moest er althans heel voorzichtig mee wezen. Een belang-
rijke stap vooruit was in 1938 de oprichting van het maandblad Het
Gemeenebest. Men zag ervan op dat een blad in zee kon gaan met een
gemengde redactie van rooms-katholieken, anti-revolutionairen, christe-
lijk-historischen, liberalen, sociaal-democraten en partijlozen.

De eerste aflevering van dit maandblad - nog steeds de beste bron voor
de vroege geschiedenis der vernieuwingsbewegingen - bracht al direct een
principieel artikel van mr. W. Verkade, "Scheidslijnen in het Nederlandse
volk". Van de Gemeenebest-kring liepen in alle richtingen verbindingslijnen
naar de verwante groeperingen, soms ook naar "cellen" in grote organisa-
ties. Wij hielden contact met sociaal-democraten, die hadden bijgedragen
tot het nieuwe beginselprogram van de SOAP van 1937, met een christelijk-
historische avantgarde, met de Bond vanjonge liberalen, enzovoort.

In de loop van 1938 kwam een vraag aan de orde, die tot felle discussies
aanleiding gaf. Kon worden volstaan met vernieuwingsstreven in algemene
zin of werd het tijd om aan politieke actie te denken, dat wil zeggen aan de
vorming van een progressieve volkspartij, een "doorbraak"-partij? Zou zo'n
initiatief voldoende weerklank vinden? Opiniepeiling vond plaats in een
conferentie op Woudschoten, 7 en 8 januari 1939.

Korte tijd later, de 27ste januari, hield H.M. de Koningin een rede, die als
een aanmoediging werd opgevat om op de ingeslagen weg voort te gaan.
"Ik weet dat de wil tot opbouw, uitgaande boven alle verdeeldheid, bij zeer
velen aanwezig is. Ik zou dezen allen vragen voor te gaan en vooraan te staan
bij het te verrichten werk in groot verband en national en zin, ten einde
metterdaad, en met hun bezieling en voortvarendheid, het bewijs te
leveren, dat dit moet en kan."

De wil hiertoe bestond wel, maar men zag bezwaren. Ten eerste het
verwijt dat men het toch al grote aantal politieke partijen met één zou
vermeerderen. Vervolgens het dreigende oorlogsgevaar, dat tot meer spoed
maande dan in de praktijk te realiseren viel. Zo ging het ook. De Duitse
invalontnam ons alle kansen op partijvorming. Slechts in de smalle marge
die de Nederlandse Unie werd gelaten, lag nog een mogelijkheid het
eerder begonnen samenspel voort te zetten.

Waarom ik dit alles vermeld? Omdat ik er een noodzakelijke aanvulling
in zie van het relaas van De Jong. Wat in het deel VOOi'spelwerd weggelaten,
bleek een plaatsje te kunnen krijgen in deel IV, hoofdstuk 12. In dat
hoofdstuk, "De aanloop tot de Nederlandse Unie", komt een paragraaf
voor: "Kritiek op het vooroorlogs bestel". Een wat matte beschouwing, die
nog onjuistheden bevat bovendien.'

I De Jong corrigeerde zijn mededelingen over de Woudschotenconferenties en het
tijdschrift Het Gemeenebest in deel 13, 98 (98).
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