
DE NEDERLANDSE UNIE

, brief te vermelden waarin deze hem, nog gedurende de oorlog, erkent
foutief te hebben gehandeld. Hij beschrijft hoe Homan, in feite uitgestoten
door De Quay en Einthoven, door een latere gemeenschappelijke verkla-
ring van de drie, ondanks gedeukt prestige de roem van het uiteindelijk
verbod van de Unie door de bezetters oog mag meemaken.

Einthoven heeft door de hele brochure heen gelijk. En waar hij
gedurende zijn afwezigheid van vier maanden, vol twijfel en geheel
verscheurd door onzekerheid, geen kennis meer neemt van de activiteiten
van de Unie, waarvan hij nog steeds deel uitmaakt, onttrekt hij zich
moraliter aan de verantwoordelijkheid, die hem in latere geschiedschrij-
ving zou kunnen worden toegerekend.

Einthovens geschrift geeft geen volledig overzicht van de werkzaamhe-
den van de Unie. Het is uit die geschiedenis het gedeelte dat kan dienen ter
rechtvaardiging van zijn optreden in die moeilijke periode uit onze
geschiedenis. De schrijver komt uit de brochure naar voren als een man die
zijn rechtschapenheid kan verdedigen. Er wordt geen poging gedaan de
twijfels die rond de Unie zijn ontstaan als totaalverschijnsel te ontzenuwen;
Einthoven getuigt van zichzelf en dat is hem voorlopig genoeg. Later volgt
nog een boek dat zijn memoires zal bevatten.

Of uit die memoires nog zal blijken dat de schrijver ook in staat is een
beschouwing te geven die de Nederlandse Unie als een gewaagd en tegen
omstrijding opgewassen verschijnsel analyseert, valt te betwijfelen. Steeds
blijft de vraag wat de Unie nu eigenlijk precies was. Beantwoordde zij als
verschijnsel van eerste massaal verzetstoon aan de eisen die tot het
minimum behoorden wat een verscheurd land tegenover een overmachtige
bezetter kon opbrengen? Waarschijnlijk in het begin wel. Het risico, dat de
vooropgestelde bedoeling om de vooroorlogse verdeeldheid van een land
om te zetten in een nationale beweging - welke dan tegelijkertijd zou
moeten dienen om de bezetter eensgezind tegemoet te treden - getuigde
waarschijnlijk van een geloof, dat bij iemand als De Quay met zijn tactische
gaven in betere handen was dan bij Einthoven, laat staan bij Homan.
Einthoven, kritisch gedreven door waarnemingen uit het vooroorlogs
verleden en ervaringen waar hij beroepshalve passief tegenover moest
staan, bevindt zich plotseling actief voor de schermen in de moeilijkste
periode van de vaderlandse geschiedenis om als niet-politicus politiek te
bedrijven onder onmogelijke omstandigheden en nog steeds bezield door
de voorkeur achter de schermen te blijven. Een onmogelijke eis. Van hem
kon men in geen geval verwachten dat hij er begrip voor zou hebben, dat de
Unie als massabeweging los van de door hem verachte politieke en sociale
gevestigde machten veel begrip zou opbrengen voor de kwade kans, dat
deze belangrijke beweging het grote gevaar liep te scheuren, los te raken van
haar leiders en een massaal wapen zou kunnen worden in de handen van de
bezetter.

Rechtvaardigheid en tactiek. Het is goed beide te bezitten. Uit de
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