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, voorbeeld van Weinreb. Maar ook de eminente sociale historicus Rüter
kreeg ermee te maken toen hij de geschiedenis van de Nederlandse
Spoorwegen in oorlogstijd beschreef. De directie van de NS wist de
publikatie op te houden van 1954 tot 1959.

Wat mr. Einthoven wil is het terugdraaien van de klok. Het ziet er niet
naar uit dat de geschiedschr~ving, een voortschrijdend proces, zich van die
poging veel hoeft aan te trekken.'

De journalist Kees Wiese besprak in het Nieuwsblad van het Noorden (13
maart 1973) de discussie onder de kop 'Driemanschap der naïeven' en gaf
De Jong gelijk:

, 'Wie heeft er nu gelijk> Dr. De Jong? Mr. Einthoven, die zich zo beledigd
voelde, dat hij het over de Nederlandse Unie handelende deel van zijn
memoires eerst (en scherp uitvallend naar De Jong) schreef en liet
uitgeven? De mannen van het tweede plan in de Unie als burgemeester
Roelfsema en de hoogleraren Hofstee en Bouman? Het is geen eenvoudige
vraag.

Maar wie de nu juist verschenen publikaties er op naleest, moet wel tot
de conclusie komen, dat De Jong het gelijk aan zijn zijde heeft, al heeft hij
het misschien wat onnauwkeurig uitgedrukt. Het Driemanschap had niet de
uitgesproken bedoeling ons land aan te passen aan het Derde Rijk, maar
streefde een doel na, dat die aanpassing tot eonsequentie had. En minstens
twee van de drie heren (Homan ontpopte zich later als steeds meer
pro-Duits) waren zo naïef, dat z~ dat pas later inzagen. Hetgeen allerminst
betekent, dat zij niet een zo grote schuld op zich laadden, dat het wel
verwonderlijk is dat een De Quay nog de politieke ambitie overhield om na
de oorlog op te treden als minister-president.

Mr. Einthoven in zijn brochure en de heer Roelfsema in zijn artikel
proberen de beschuldiging van De Jong te ontzenuwen met een verhaal
over de historie van de Nederlandse Unie en hun strijd tegen de pro-Duitse
stroming, die in het apparaat ontstond. Een strijd die bijna tot scheuring
leidde en waardoor verschillenden van hen in Duitse gevangenschap
belandden.

Maar daar gaat het niet om. Het gaat om het begin; de Nederlandse Unie
had nooit mogen worden opgericht. En het Driemanschap is gewaar-
schuwd, onder andere door de liberale Leidse hoogleraar Telders, die
Homan geruime tijd voor de oprichting voorhield: "Houd met uw actie op.
Niemand heeft u mandaat gegeven. Niet uw groep, maar de politieke
partijen zijn de constitutionele vertegenwoordigers van ons volk." Terzelf-
der tijd begonnen de zes grote politieke partijen aan hun Politieke Convent.
Er was geen vacuüm meer.

De Nederlandse Unie werd welopgericht met Duitse steun en in
overleg met Seyss-Inquart, kreeg zelfs massale aanhang ondanks het feit dat
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