
DE NEDERLANDSE UNIE

, Ik grond dit op de vele gesprekken, welke ik in de zomer van 1944 met
hem had, toen wij na de grote Entlassung op dezelfde kamer kwamen te
liggen in St. Michielsgestel, waarheen wij beiden 4 mei 1942 met vele
landgenoten als gijzelaar gebracht waren. Mr. Homan en prof. De Quay
waren 13 juli 1942 gevolgd. Dus toen werden zij stellig niet als
Duitsgezind door de bezetter beschouwd.

Trouwens dr. De Jong zelf spreekt op verschillende plaatsen in zijn boek
ook met waardering over de houding door mr. E. in de Unie aangenomen,
o.a. noemt hij hem "anti-Duits en vooral anti-xss, de meest strijdvaardige
van de drie" (blz. 5 I 5 [476]). Bovendien meen ik uit de eigen woorden van
dr. De Jong te mogen afleiden, dat hij de hierboven door hem veronder-
stelde bedoeling bij het Driemanschap niet als een ernstige bedoeling heeft
opgevat, want anders zou hij m.i. niet geschreven hebben, dat de Unie in het
feit, dat duizenden anti-nationaal-socialistische landgenoten naar het
Driemanschap kwamen luisteren, een uiterst welkome gelegenheid zag van
meet af aan tegen Hitler, Seyss-Inquart en Mussert te demonstreren -
demonstreren moet wel met een korreltje zout genomen worden, want een
demonstratie was toen uitgesloten - m.a.w. een anti-Duitse koers te varen
in plaats van een pro-Duitse koers, gesteld dat die koers door het drietal
"uitgezet" was.

Hoe het ook zij, vaststaat, dat de Unie 24 juni 1940 opgericht bij haar
eerste optreden reeds in Den Haag (6 augustus) hare bedoeling dan ten spijt
zich bij het gehoor als een pro-Neder!. beweging heeft aangediend en een
overweldigend succes had. Dr. De Jong vermeldt op blz. 552 [511):
"Homan, De Quay en Einthoven werden bij het verlaten van het podium
als politieke helden, ja als verlossers toegejuicht. Velen namen geen
seconde aan dat zij hun vriendelijke woorden aan het adres van Duitsland of
van de bezettingsoverheid ernstig gemeend hadden. Dat was camouflage
geweest. Een camouflage, die het, zo meende men, het Driemanschap
mogelijk gemaakt had, op slimme wijze een nationaal, een waarlijk
Nederlands enthousiasme te ontketenen, gelijk men nooit eerder had
beleefd. Dat enthousiasme had een anti-Duitse strekking."

Wordt hier de spij ker niet op de kop geslagen? Het heeft er veel van. Mr.
Einthoven schrijft over het succesvoloptreden van de Unie (blz. 16): "Er
was een overweldigend, in Nederland ongekend, enthousiasme, waaruit
bleek, hoezeer deze oprichting psychologisch noodzakelijk was. Men
meldde zich bij honderdduizenden aan. Niemand twijfelde aan onze
gezindheid ten opzichte van het koningshuis."

AI voorspelden sommigen, dat de Unie geen lang leven beschoren was,
waarom zij zich afzijdig hielden, het is mijn vaste overtuiging dat de drie
leiders, al mogen hun bedoelingen aanvankelijk niet gelijkgericht en ietwat
zwevend zijn geweest en al hebben zij mogelijk min of meer gedwongen,
af en toe ook wel in Duitse richting gekoerst, over het geheel genomen toch
zeer nuttig werk hebben verricht met de oprichting van de Ned. Unie.
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