
REACTIES EN RECENSIES

, Wij hadden - dit wordt mogelij kruim 30 jaren later vergeten en kan ook
minder goed aangevoeld worden door hen, die destijds in het buitenland
waren - in 1940 en 194 I grote behoefte aan goed vaderlandse taal en die
taal werd door het Driemanschap gesproken. Was de Unie niet opgericht,
velen zouden zich, geloof ik, tot de NSB gericht hebben, in welk geval
Mussert er de bezetter op had kunnen wijzen, dat hij een groot deel van het
Nederlandse volk achter zich had en dat zijn aanspraken daarom gehono-
reerd moesten worden.

14 december 194 I werd de Unie door de bezetter verboden. Toen er na
de bevrijding in september 1945 een felle aanval gedaan werd op de Unie,
vroeg het Driemanschap de minister-president Schermerhorn om een
ereraad. Deze werd benoemd en bracht in 1946 een rapport uit. Naast
kritiek werd toch een aanmerkelijk voordelig saldo vastgesteld, zodat de
drie leiders bedankt werden voor het werk dat zij gedaan hadden (blz. 59).

De tweede helft van deel a loopt tot maart 1941. Daar dr. De Jong de
gebeurtenissen in chronologische volgorde behandelt, betekent dit dus dat
dr. De Jong de Unie na maart 1941 niet heeft besproken. Mogelijk is dus dat
hij in zijn eindoordeel toch tot een voordelig saldo ten gunste van de Ned.
Uniekomt.'

Twee betrokkenen grepen eveneens naar de pen voor een reactie.
H. Roelfsema, oud-secretaris van de Unie, liet in februari 1973 een Open
Brief verspreiden onder de titel 'Nogmaals de Nederlandse Unie':

, 'Wie de bedoelingen van de Nederlandse Unie goed wil verstaan, zal niet
voorbij kunnen gaan aan haar voorgeschiedenis. Daarover dus allereerst
enkele korte aantekeningen.

In de afgelopen maanden heb ik mij in stille ogenblikken weer helemaal
teruggedacht in dejaren 1935-1940 en mij afgevraagd: wat bezielde een
aantal mensen, dat in 1940 in de Nederlandse Unie onder het Drieman-
schap kwam werken.

Ik vat dit zo kort mogelijk samen.
Zij hadden tussen 1935 en 1940 grondig met hoofd en hart kennis

gemaakt met de moedeloosheid in ons volk over de verstarde politieke
verhoudingen, die b.v. geen oplossing van de ellendige, massale werkloos-
heidsproblemen mogelijk maakten.

Bij hen leefde het besef, dat het opsluiten van ons volk in politieke en
geestelijke hokjes (de verzuiling) voor allen een geestelijke verarming
betekende en niet zou kunnen leiden tot een nieuwe, forse aanpak der
economische problematiek.

Na voltooiing of bijna-voltooiing van de emancipatie-bewegingen der
negentiende eeuwontstond er een verlangen naar samenwerking, naar
kennisnemen van elkaars overtuigingen, naar gezamenlijk overwinnen der
moeilijkheden.
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