
DE NEDERLANDSE UNIE

, Over deze periode van onze politieke geschiedenis is nog te weinig
gepu bliceerd.

Ook bij De Jong heb ik er in zijn vorige drie delen, naar mijn smaak, te
weinig over gevonden.

Persoonlijk denk ik o.a. aan de geschiedenis van de Nederlandse
Gemeenschap, aan de Woudschotenconferenties en aan de bijeenkomsten
op de Volkshogeschool te Bakkeveen, waar deze zaken uitvoerig aan de
orde kwamen.

In deze situatie volgde toen de heftige schok van de Duitse overval en
bezetting in de meidagen van 1940.

Ik proef nog na hoe défaitisme ons volk in die dagen aanvrat. Hitler en
zijn Duitse legers leken oppermachtig. Diepe indruk maakte de val van
Frankrijk. Duizenden goede Nederlanders hadden niet de moed om te
denken, dat Engeland het zou kunnen klaren.

Men moet niet vergeten, dat de Verenigde Staten nog buiten de oorlog
stonden en dat ook Rusland niet meedeed en zelfs met Duitsland een
niet-aanvalsverdrag had gesloten.

M.a.w. in het Nederlandse volk bestond weliswaar wankele hoop op een
ommekeer, maar zeker ook twijfel daaraan. Onder deze omstandigheden
proefde men alom het verlangen naar mogelijkheden om onze geestelijke
erfgoederen te verdedigen en te bewaren. De vrijheidsgedachte en de
verdraagzaamheid zijn twee waarden, die de besten in ons volk in 1940
diep beroerden. En overigens: er was vrees voor de NSB van Mussert ; er was
angst over de mogelijkheid, dat wankelmoedigen ook zonder veel
overtuiging tenslotte tot de NSB zouden toetreden of deze beweging,
althans in zekere mate, zouden gaan steunen.

Men mag bij de beoordeling van de situatie in 1940 nooit vergeten, dat
in ons volk diepe verslagenheid heerste. Ik heb het gevoel, dat De Jong bij
zijn geschiedschrijving ervan uit gaat, dat de Nederlanders midden 1940
reeds rotsvast hadden moeten geloven in de Duitse nederlaag. Deze
achtergrondgedachten spelen hem mijns inziens parren bij zijn oordeel over
secretarissen-generaal, over pers, over radio en Joodse Raad en ook bij zijn
oordeel over de Nederlandse Unie.

Ik geloof, dat De Jong ervan uit had moeten gaan, dat het verslagen
Nederlandse volk als geheel geestelijk de kluts kwijt was en verlangde naar
het op gang brengen van een beweging, die wat steun in alle ellende zou
bieden. Hier ligt de reden, waarom de Unie werd opgericht. Hier ligt de
reden, waarom de mensen van het tweede plan zich om het Driemanschap
schaarden.

En wat zegt nu De Jong op pagina 553 [51 11van de wetenschappelijke
uitgave van deel a >

"Het kwam erop neer, dat het Driemanschap, bedoelend een beweging
in het leven te roepen, die de grondslag moest vormen voor Nederlandse
aanpassing aan het Derde Rijk, in werkelijkheid al door het simpele feit, dat


