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, bereiken. Maar men wilde geen spectaculair einde en prefereerde een
langzaam afsterven door geleidelijk de duimschroeven aan te draaien.

Dit moest weer leiden tot verscherping van de spanning. Het al lang
verwachte einde kwam in december 194 I. Niet velen zullen er een traan bij
gelaten hebben. De kaarten lagen nu duidelijk op tafel; voor de grote
meerderheid van het Nederlandse volk moest het nu wel duidelijk zijn, dat
met nazi-Duitsland geen compromis mogelijkwas.

Bij het opmaken van de balans zag de commissie als pluspunt, dat de
oprichting van de Nederlandse Unie ongetwijfeld in meer dan één opzicht
heilzame gevolgen heeft gehad. "Zij bleek te beantwoorden aan het
verlangen van het Nederlandse volk, kort na de capitulatie, naar een
samenbindend element. Zij bracht niet veel minder dan een milj oen goede
vaderlanders van alle rang en stand en religie en van zeer onderscheiden
levensopvattingen samen. Zij versterkte het nationaal bewustzijn en
schraagde hen in hun verzet tegen de NSB en haar trawanten." Verder werd
geconstateerd, dat uit de kringen van de Unie zeer vele illegale werkers zijn
voortgekomen. De leiding heeft dit ondergrondse verzet, al moest zij,
zolang zij in het openbaar optrad, voor het uiterlijk zich daartegen keren,
vooral in het laatste tijdperk der Unie sterk bevorderd.

Daartegenover staan ook ernstige fouten. De meest bedenkelijke zag de
commissie hierin, dat bij het propageren van de eigen inzichten sterke
nadruk werd gelegd op de verwantschap met de beginselen van de nieuwe
orde. Om de commissie zelf aan het woord te laten:

"Het Driemanschap heeft minder verstandig en zelfs gevaarlijk gehan-
deld, niet zozeer door denkbeelden te verdedigen, welke, op zichzelf
geenszins laakbaar, verwantschap vertoonden met die van de vijand, maar
door bij de verdediging van die denkbeelden op zulk een verwantschap de
nadruk te leggen, door toe te laten, dat de redactiestaf van De Unie de
aanbevolen politiek verdedigde op een wijze, die aan instemming met
Duitse denkbeelden deed denken, en daarbij zelfs wel verkondigde, dat het
Duitse nationaal-socialisme en de denkbeelden der Nederlandse Unie ge-
wassen waren, uit hetzelfde zaad opgegroeid, en door niet te beletten, dat
die staf in artikelen, waarin de verwachte (en zelfs ook gewenste)
staatkundige gesteldheid van Europa ter sprake kwam, de toekomst meer
dan eens voor Duitsland te rooskleurig voorstelde."

Op een andere plaats constateerde de commissie met een zekere
opluchting, dat het effect van dergelijke beschouwingen niet groot is
geweest. Voor zover er van enige invloed sprake was, bleek het eer een
omgekeerd effect; het deed de weerzin tegen de Nederlandse Unie sterk
groeien. Vandaar dat het ledental van I miljoen snel slonk.

Het een tegen het ander afwegende, meende de commissie te mogen
concluderen, dat het werk van de Nederlandse Unie als zodanig voor
Nederland een wezenlijke positieve bijdrage heeft gehad.

Ook het Driemanschap komt er tenslotte goed uit. De gemaakte fouten
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