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, en hadden dan meestalook geen behoefte om zich daadwerkelijk in te
zetten in de strijd. Anderen waren positief ingesteld, verdedigden bepaalde
(in elk geval anti-Nazi-) standpunten en liepen dus grotere of kleinere
risico's. Het ging hier uiteraard om een samengaan van sterk uiteenlopende
elementen. Het heeft zo weinig zin nu na circa dertigjaren nog precies uit te
dokteren wie dit, wie dat heeft gezegd of gedaan en welke bedoelingen
afzonderlijke personen hebben gehad.

Alleen waar sprake is geweest van bewuste ontrouw, bewust verraad, zou
dat nog zin hebben, maar dergelijke gevallen zijn in de woordenstrijd tegen
de Unie niet aangevoerd. Het is ook niet juist de Unie, of welkc massale
volksbeweging dan ook, alleen te beoordelen naar wat "in de top" is
gebeurd en gedaan: de Unie was een spontane volksbeweging. Ook L. de
Jong acht het (althans in dit vijfde deel) niet meer "van primair historisch
belang" wat de top van de Unie gewild heeft; "van primair belang is dat de
Unie vrijwel van meet af aan het organisatorische kader verschafte waarin
honderdduizenden Nederlanders, die van de NSB en de bezetter niets
wilden weten, elkaar vonden in een gemeenschappelijke afweer die door
het onderling contact versterkt werd." En verder zegt hij: "Wij willen de
positieve betekenis van de Unie elders zoeken: zij is als massa-beweging
van meet af aan uiting geweest van een geest van verzet, zij heeft er
belangrijk toe bijgedragen dat de NSB in een hoek gedrukt werd en zij heeft,
vooral in de laatste fase van haar door de bezetter getolereerd bestaan, d.W.Z.
van beginjuli '41 af, in eigen kring een sfeer gekend waaruit belangrijke
componenten van de illegaliteit zijn voortgekomen."

Terecht schrijft hij dan ook: "Een deel van de contacten die men binnen
de Nederlandse Unie tot 13 December' 4 I legaalonderhouden heeft, is na
de ontbinding in het geheim voortgezet."

Velen gaan gunstiger over de Unie denken, als zij gekomen zijn aan het
ogenblik waarop de oorlog van Duitsland tegen Rusland begint en de
Rijkscommissaris Seyss-Inquart eist dat ook de Unie zal kiezen "voor of
tegen ons", d.W.z. zich mèt Duitsland tegen de Sowjet-Unie zal keren. Maar
gedurende die laatste maanden van het Unie-bestaan waren er moeilijke
problemen genoeg. Men ontkomt niet aan de indruk dat De Jong voor de
moeilijkheden van de Unie in dit vijfde deel van zijn boek meer begrip
toont en een billijker oordeel velt dan in het vierde deel. De problemen
waarmee men te worstelen had waren: het vraagstuk van de Arbeidsdienst,
- de nogalopgeblazen "Jodenkwestie" en de verhouding tot de vakbewe-
gmg.

De Arbeidsdienst ontstond in het voorjaar van 194 I; de oprichters
steunden op de gedemobiliseerde Nederlandse soldaten die geen werk
konden vinden. Bedoeling was: deze jonge mensen met de beginselen van
het nationaal-socialisme vertrouwd te maken. Wat niet gemakkelijk was,
want in het algemeen wilden zij daar niets van weten. En de bezetter wilde,
in strijd met wat wij allen aanvankelijk dachten, van de NSB niets weten en


