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, successful completion of not more than half of his bold enterprise has
already earned the author a very prominent place among the Dutch
historians of our century.'

Op 29 april I974 werd in een televisieuitzending in de serie Markant, in
opdracht van de NOS vervaardigd onder redactie van Jan Bank en Jan
Wiegel, aandacht besteed aan de werkwijze van De Jong in diens
geschiedschrijving. In de Provinciale Zeeuwsche Courant (2 mei I 97 5) werd
een opmerking van de journalist Paul van 't Veer over het tijdgebonden
karakter van zijn visie aanleiding voor een redactionele beschouwing 'In
de Kantlijn':

, 'Zijn betoog kwam er op neer dat De Jong schrijft alsofhet nog I 945 is, de
jaren I945-I975 zouden aan hem zijn voorbijgegaan. Aan het eind van de
uitzending kwam De Jong daarop terug: hij wees er op dat hij de periode
I940-I945 bewust had meegemaakt en vanuit die ervaring móet werken.
De opmerking van Van 't Veer wordt wel meer gehoord, maar is ze juist?

Het antwoord op deze vraag is moeilijk exact te geven. Er zou een
minutieuze studie voor nodig zijn van alle tot nu toe verschenen delen,
waarbij allerlei eventuele veranderingen in woord en toon, in indeling en
vormgeving, in de keuze van feiten en in de oordeelsvellingen, zorgvuldig
in kaart zóuden moeten worden gebracht. Vermoedelijk zal dat later nog
wel eens gebeuren: er zal nog wel eens een proefschrift worden geschreven
over de opvatting van De Jong waarin allerlei correcties onvermijdelijk
zullen zijn. Maar is dat niet het lot van alle geschiedschrijving? De ene
objectieve waarheid - "zo is het gebeurd en niet anders" - bestaat niet en
kan niet bestaan. Wél zal in het werk van De Jong altijd weer dit éne
specifieke kenmerk herkenbaar zijn: het is geschreven door een auteur van
de oorlogsgeneratie.

We werden ons dat nog weer scherper bewust bij het lezen van een
eveneens onlangs verschenen boek: Opmars naar het Vierde Rijk van Stan
Lauryssens. Het gaat bij deze bundel niet om een wetenschappelijk
opgezette studie, maar om een reeks interviews met overlevenden uit de
nazi-tijd in Duitsland; een adjudant van Hitler, diens opvolger Dönitz, de
officiële beeldhouwer van het derde rijk Breker, Skorzeny, die Mussolini
ontzette, enz. Lauryssens werd in I 946 geboren en behoort derhalve tot een
generatie, die geen persoonlijke herinnering aan de oorlog heeft. Hij
behandelt deze hele groep van bejaard-geworden nazi's in een klinische
stijl: hij zet ze in de schijnwerper en bekijkt ze nieuwsgierig maar zonder
veel emotie. Een auteur van de oorlogsgeneratie kan dat niet: hij zal altijd
weer in discussie gaan, ook al wordt zijn werk beheerst door wetenschap en
discipline. De koel-journalistieke benadering van Lauryssens levert een
opvallend effect: hij toont een groep oud-geworden mannen, die eens
bezeten waren in een strijd om de macht en niets anders. Allerlei ideologie

426


