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, - jawel, fascisme en nationaal-socialisme waren ideologieën - verschrom-
pelt bij deze auteur tot een onbelangrijke bijzaak. Een versimpeling zonder
twijfel, maar begrijpelijk en verklaarbaar door het generatieverschil. Voor
Lauryssens is Hitler een historische figuur, voor De Jong en zijn generatie
blijft Hitler altijd een bitter element van werkelijkheid bezitten.

Zo heeft elke generatie haar eigen beleving van wat de waarheid is. Elke
periode kent haar eigen ervaringen en zij dwingen vaak tot een herzien en
herijken van denkbeelden, overgeleverd uit een voorafgaande tijd. Thans
echter gaan de veranderingen zo snel, dat het er veel van weg heeft dat - in
tegenstelling tot vroeger - dit herijken zelfs enige malen binnen één
generatie moet geschieden. Zo gezien is het onvermijdelijk dat in het werk
van De Jong de accenten anders worden gelegd bij het vorderen van diens
geschiedschrijving: de jaren 1945-1975 zijn zeker niet zomaar aan hem
voorbij gegaan. Evenmin aan de lezers van zijn generatie.'

3. Deportatie
De Jongs beschrijving van de deportatie van de joden in deel 6, die in de
begeleidingscommissie al uitvoerig ter sprake kwam, kreeg ook in de pers
ruime aandacht. In het Nieuw Israelietisch Weekblad (18 april 1975)
beoordeelde A. S. Rijxman vooral dit hoofdstuk. Hij nam een 'afstande-
lijke weergave' waar, die de lezer 'dieper treft'.

, 'Toegegeven, De Jong vermeldt weinig nieuwe aspecten en voor ieder, die
een speciale studie van hetjoodse leed wil maken, blijft Pressers Ondergang
onmisbaar, maar ingebed in de stroom van de overige gebeurtenissen, blijft
het lezen van dit zesde deel een moeilijke arbeid.

Emotioneel, omdat het werk, juist door de afstandelijke weergave, de
lezer dieper treft dan waarschijnlijk op een andere wijze geschied zou zijn.
Maar ook verstandelijk, omdat het intellect weigert, anders dan met
verbijstering kennis te nemen van het hartverscheurend verslag van de
feitelijke gebeurtenissen.

Razzia en intimidatie door dreiging met Mauthausen en het toepassen
van bruut geweld, zorgden ervoor dat de eerste treinen des doods zonder
moeite naar Westerbork konden vertrekken.

Natuurlijk heeft de auteur gelijk als hij de houding laakt van Cohen, die
"in het belang van gearresteerde gijzelaars dringend verzocht, om mede-
werking te verlenen, om de aangewezenen voor Duitsland over te halen,
inderdaad tevertrekken".

De Jong constateert bitter, dat weliswaar niet expliciet werd aangedron-
gen, dat de eerste 4000 joden zich naar het Centraal Station zouden
begeven - maar impliciet wel. Maar men mag toch ook niet vergeten, dat
het dejoden van een vroeg stadium af duidelijkwas, datde Joodse Raad een
instrument in Duitse handen was en dat men meende, of meende te weten,


