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, dat de Raad slechts beval "in naam van de Duitsers". De reactie op dergelijke
oproepen was dus lang niet altijd zo positief als de schrijver meent. Veeleer
prevaleerde de idee "het is hun zo voorgeschreven", "ze kunnen niet
anders".

Daarbij kwam, dat men, in die tijd van alle toegang tot de nieuwsmedia
beroofd, nauwelijks wist, dat er een illegaalorgaan bestond, zoals De Vonk,
die schreef, dat de joden "uit ons midden werden weggescheurd, zoals men
honden naar het asiel brengt om gegast te worden". In onze ogen, is de
gedistantieerde houding van de kerken in Nederland huiveringwekkender.
In het in de kerken voorgelezen gebed van zondag 26 juli 1942 treft ons
toch vooral de passage: "Breng hen tot bekering opdat zij de waarachtige
verlossing mogen verkrijgen die Gij geschonken hebt in Christus, Uw
zoon."

Weer opnieuw dus, zelfs in dit moment van opperste nood, zijn het de
joden zelf, die door hun verwerping van Christus dit onheilover zich
hebben gebracht. Nergens zelfs kan men in dit gebed een algemene
aansporing tot feitelijke hulpverlening ontdekken, hoeveel persoonlijke
moed zieleherders, à titre personnel, ook heb ben opgebracht. Waarvoor wij
hen diep erkentelijk zullen blijven.

Overigens heeft het voorlezen van het verboden protesttelegram in de
kerken tot de arrestatie van 245 katholiek gedoopte j oden geleid die naar
het concentratiekamp Amersfoort werden gebracht. Want ook de gedoop-
ten bleven in de ogen van de Duitsers joden. Zij werden ontzien, zolang dat
in hun ogen nuttig was en gebruikt als pionnen in het grote plan om
N ederland "[udenrein JJ te maken.

En wat deed de regering in Londen dan? Afgezien van het feit, dat de
geheime berichtgeving zo gebrekkig was, dat de eerste vage berichten over
de deportatie eerst weken later binnenkwamen, is het antwoord een
beschamend "ze wisten eerst van niets en toen ze het wisten, deden ze nog
niets". Slechts één enkele keer zei Gerbrandy voor Radio Oranje: "Luister
naar Uw geweten en handelt in christelijke barmhartigheid."

En de politie dan, die dit "vuile deportatiewerk" in Amsterdam en
andere gemeenten moest doen? Ze vonden het onaangenaam werk en
bovendien gaf het omvangrijk werk in de avonduren, dus overwerk. Na
enkele weken werden de "normale" politiemannen dan ook uitgeschakeld.

En de vervoersmaatschappij dan die dit menselijk drijfhout naar
Westerbork heeft moeten brengen? De Nederlandse Spoorwegen? De
joodse deportatietransporten zijn door de NS met hun traditionele punctua-
liteit uitgevoerd. Door directie noch door personeelsorganisaties is gepro-
testeerd tegen dit mensonterende werk. Het zou ook niet geholpen hebben,
want de Duitsers zouden door terreur elke vorm van weerstand hebben
gebroken. Maar we weten door de grote spoorwegstaking van 1944, welk
een bezieling uitging van verzetsdaden van onze nationale vervoersorgani-
satie.


