
REACTIES EN RECENSIES

, Amsterdams tribunaal. Hij had nl. "weliswaar weinig elegant, maar niet
bewust, in strijd gehandeld met de belangen van het Nederlandse volk".

Hoeveel hebben zich nu door onder te duiken kunnen onttrekken aan de
grote moord? Volgens De Jong zijn er ca. 18400 ondergedoken joden
geweest, van wie 4500 kinderen. Bij de bevrijding waren er nog eens 900

joden in Westerbork. Ook deze auteur acht dit onderduiken een vorm van
actief verzet en de "opvatting", dat de joodse bevolkingsgroep als geheel de
deportaties passief over zich heeft laten heengaan, door die cijfers
weergelegd.

Voor uw recensent is een dergelijke apologetische houding niet nodig,
want niet wij, als joodse groep hebben ons te verdedigen, maar al diegenen
die ons dit actief óf door een bewuste passiviteit hebben aangedaan. Eén van
elke drie onderduikers is gepakt, hetzij door verraad, hetzij door razzia's.
Dat hierbij ook van joden gebruik werd gemaakt door de vijand, spreekt
haast vanzelf. Ook wij hebben recht op misdadigers, zeker in een tijd dat
alle ethische waarden ten gronde moesten gaan.

Slechts vier van alle jodenjagers heeft dit feit het leven gekost, onder wie
als enige vrouw de jodin Ans van Dijk. Alle overigen kregen gratie of
werden niet eens tot de zwaarste straf veroordeeld. Zonder ook maar iets af
te doen aan het gruwelijke verraad, dat Ans van Dijk heeft gepleegd, op zijn
minst honderd joden verloren door haar optreden het leven, wordt het
begrijpelijk, dat praktisch alle joodse auteurs over deze materie, bij dit
voltrokken doodvonnis, een vraagteken plaatsen.

Tegenover deze verraadster staan gelukkig ook joodse verzetsstrijders
zoals de medische student Bloemgarten, die het dubbele risico van hun
jood zijn en het plegen van illegale activiteiten aandurfden, al hebben de
meesten dit optreden met hun leven moeten betalen.

Diep ontroerend is het briefje, dat Rudolf Bloemgarten op de dag voor
zijn executie uit de gevangenis wist te smokkelen: "Wij hebben gedaan wat
wij moesten en zijn volkomen verzoend met de dood. Wie zijn leven
verliest, zal het terug ontvangen als een geheiligd bezit, echter te teer en te
broos, dan dat dit van lange duur kan zijn. God roept - wij wachten met
ongeduld."

Ook nu weer is een recensie niet meer, dan een korte beschouwing over
een werk, dat de lezer pas kan kennen, als hij het zelf, weerspiegeld door
eigen intellect en emotie, heeft bestudeerd. En opnieuw kan uw recensent
de aanschaf van dit deel van De Jong van harte aanbevelen. De schat aan
informatie die de auteur verschaft gaat gepaard aan zijn bekende helderheid
en prachtig taalgebruik. U behoeft het niet in alles met hem eens te zijn,
neen, het zet u zelfs aan tot eigen overdenken en soms ook eigen evaluaties.'

Een ander geluid liet de liberale senator H. van Riel horen. Zoals eerder
gemeld, recenseerde hij op uitnodiging van de redactie van de Bijdragen en
Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, XCIII, 3 (september
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