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¢ gen van een onder Colijn ingestelde interdepartementale kommissie. De
Jong wijst dit gedrag van de verantwoordelijke sekretaris-generaal af maar
hij benadrukt de schuld van Lentz. Is Frischmann schuldiger aan de
jodenvervolging dan Hitler?

De perfekte mensenregistratie heeft gedurende de oorlog afschuwelijke
gevolgen gehad. Als de nederlandse regering de waarschuwingen ernstig
had genomen en opdracht had gegeven de godsdienstaanduiding uit de
bevolkingsregisters te verwijderen zou het verzamelen en deporteren van
joden minstens sterk zijn vertraagd. En als er niet al v66r de oorlog op het
buro van Lentz een centraal register van zigeuners en woonwagenbewoners
had bestaan, zou de vervolging van die groepen gedurende de oorlog heel
wat minder gemakkelijk geweest zijn. Het is trouwens opmerkelijk dat De
Jong tot nu toe nog geen aandacht geschonken heeft aan de vervolging van
zigeuners en evenmin aan de systematiese vervolging van Jehova’s
Getuigen en homoseksuelen. Voor die laatsten geldt trouwens dat er een
andere vooroorlogse registratie bestond waaruit de nazi’s konden putten.
De amsterdamse zedenpolitie hield een register van mannelijke homosek-
suelen bij, waarin in 1939 ongeveer 4500 personen vermeld stonden.
Volgens de katholieke arts Barnhoorn, die in dat jaar op een kongres van
katholieke artsen in Nijmegen een lezing hield over de hand over hand
toenemende homoseksuele ontucht en de maatregelen die daartegen
moesten worden genomen, vormden die 4 500 geregistreerden 1,69% van
de mannelijke bevolking van Amsterdam boven de achttien jaar.

Het betoog van dokter Barnhoorn, geneesheer-direkteur van een grote
psychiatriese kliniek, werd pas in het kongresboek van artsen in 1941
gepubliceerd en toen voorzien van een voorwoord door dokter Veraart, die
er zijn vreugde over uitsprak dat er nu een nieuwe tijd was aangebroken en
“dat een nieuwe orde gaat komen”. In die nieuwe orde mocht geen plaats
meer zijn voor de “veelvuldig bedreven homosexueele daad” en voor een
vereniging als het “Nederlandse Wetenschappelijk Humanitaire Komitee”
(dat was een door jhr. dr. J. A. Schorer in het begin van de eeuw naar het
voorbeeld van Magnus Hirschfeld in Berlijn opgerichte stichting ter
verdediging van homoseksualiteit). Inmiddels was al aan de tweede wens
van Veraart voldaan: Schorer had onmiddellijk in mei 1940 het wHK
opgeheven; hij wist wat er in 1933 in Berlijn was gebeurd: de boeken van
Hirschfeld waren de eerste die op de brandstapel gingen en Hirschfeld zelf
moest naar Frankrijk uitwijken.

De eerste wens van Veraart en al die katholieke artsen die Barnhoorns
lezing hadden toegejuicht was al in zoverre in vervulling gegaan, dat de
rijkskommissaris voor het bezette gebied Seyss-Inquart al in juli 1940 de
strafbepalingen tegen homoseksuele handelingen had verscherpt en per
dekreet de algemene strafbaarheid van tegennatuurlijke ontucht had
ingevoerd. Bovendien had hij een nauwlettend toezicht van de politie op
geregistreerde homoseksuelen voorgeschreven. Waarom hebben wij in de
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