REACTIES EN RECENSIES

¢ boeken van De Jong nog steeds niets vernomen over deze gebeurtenissen
in Het Koninkrijk der Nederlanden?

lets wat ik ook node gemist heb in de tot nu toe verschenen delen van De
Jong is de brochure die de direkteur van de gemeentelijke dienst voor
Maatschappelijk Hulpbetoon in Utrecht, L. A. van Doorn, in augustus 1940
heeft gepubliceerd. De brochure heeft tot titel De woonwagens moeten
verdwijnen en daaraan is een ondertitel toegevoegd die verdacht veel lijkt op
de officiéle naam van de huidige Woonwagenwet 1967, die luidt “Wet
houdende nieuwe regelen ter bevordering van het maatschappelijk welzijn
van de woonwagenbevolking”. De ondertitel van Van Doorns brochure
“Een plan voor de maatschappelijke verheffing van de zwervende woonwa-
genbevolking”. En de inhoud was er naar: de bestaande te tolerante
wetgeving ten aanzien van die zwervers moest worden opgeheven, een
algemeen trekverbod moest worden ingesteld en per provincie zouden
werkkampen moeten worden ingericht, waarnaar de woonwagenbewoners
zouden kunnen worden gedeporteerd. Elk kamp zou een leider moeten
krijgen die rechtstrecks onder de regering ressorteerde en die kampen
konden alleen daar gevestigd worden waar ontginningsarbeid viel te verrich-
ten. Als de bevolking voldoende aangepast was kon plaatsing in de
maatschappij overwogen worden.

Van Doorn was zeer openhartig: “Het wil ons voorkomen, dat de
tijdsomstandigheden uitermate geschikt zijn om thans een dergelijk plan te
propageren. Tal van belemmeringen, die wellicht anders zouden bestaan,
geven momenteel geen moeilijjkheden. Er kan snel, doortastend en
doeltreffend worden gewerkt. De vrijheidsbeperking, die men destijds in
een algeheel verbod zag, kunnen wij onbesproken laten. Er zijn in den loop
der jaren wel grootere beperkingen opgelegd, indien het algemeen belang
dat vorderde.” Ik wil aannemen dat Van Doorn niet zover wilde gaan dat de
woonwagenbewoners, de reizigers en zigeuners die niet aan zijn voor-
schriften zouden voldoen, naar vernietigingskampen moesten worden
doorgestuurd, toch eindigt zijn brochure met de opwekking: “krachtig
aanpakken en doorzetten”, geen kommissie van voorbereiding alsjeblieft,
want we hebben ons al jaren veroorloofd een groep van parasieten hun gang
te laten gaan, haal de beste elementen eruit en laat die opgaan in “het groote
leger van landgenooten, dat met hernieuwde kracht, met nieuwen moed,
verfrischt en gesterkt naar geest en lichaam, aan de Nederlandse gemeen-
schap bouwt”. En laat de hoofden van de departementen die op dit terrein
verantwoordelijkheid dragen nu snel beslissingen nemen. Welnu, dat
deden ze rigoureuzer dan Van Doorn zelfs suggereerde door zonder protest
toe te laten dat de zwervers en zigeuners eenvoudig werden gedeporteerd.
De gemeentelijke diensten van maatschappelijk hulpbetoon waren van een
groep parasieten bevrijd.

Ik had het zoéven over de kontinuiteit tussen voor- en naoorlogse
regeerders. Graag wil ik erop wijzen dat de heer L. A. van Doorn door de
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