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, invloed zou zijn geraakt". Zo staat het in het gratieverzoek dat joop H. na de
oorlog heeft ingediend, nadat het Bijzonder Gerechtshofhem in april 1948
tot drie jaar gevangenisstraf had veroordeeld. Dat gratieverzoek, onder-
steund door Sandberg, Mazirel en de vrouw van Johan Brouwer, is in-
gewilligd. De Jong maakt van deze gebeurtenissen geen melding.

Wel konstateerde De Jong dat er enige homofiele relaties in de groep
rond Arondeus bestonden. Hij is terecht terughoudend in dezen, maar
vergeet toch een essentieel ding, namelijk dat Arondeus en Sjoerd Bakker
intieme vrienden waren en dat die beiden hun illegale werkzaamheden
zagen als een bewijs van de inzet die ook homoseksuelen konden leveren.
Lau zei daarover in het interview van 1970: "Toen moesten we Sjoerd en
Tiky beloven dat wie het overleven zou aan de mensen vertellen moest dat
homo's niet noodzakelijk verwijfd hoefden te zijn. Natuurlijk beloofden
we dat. Ik vond het een beetje gek. Als wijf weet ik heus wel dat geslacht
niets met moed te maken heeft. Maar goed, als dat nu beloofd moest
worden, dan deed je dat."

Lau heeft dat goed gezien en ze heeft er de konsekwentie uit getrokken
dat homoseksuelen geholpen moesten worden in het overwinnen van hun
diskriminatie. Dat zij na mei 1945 een soort lijfadvokate van het coc werd
heeft natuurlijk te maken met haar vluchtelingenwerk, maar ook met
Sjoerd en Tiky. Ze beschreef Tiky's laatste uren: "Tiky heb ik nog
gesproken een halve dag voor hij gefusilleerd werd. Iemand ging hem
bezoeken in het huis van bewaring aan de Weteringschans. Ik vergezelde
haar en kwam gewoon als advocaat langs de wacht. Tiky was helemaal
vrolijk; hij had alleen rooie vlekjes op zijn wangen; zijn opwinding was
bijna hectisch. Hij gaf ons boodschappen van anderen op voor mensen
buiten en nog eens liet hij ons beloven na de oorlog aan de mensen te
vertellen dat homo's niet minder moedig hoefden te zijn dan andere
mensen. We hadden de indruk dat Tiky toen echt helemaal gelukkig was."

Een niet onbelangrijk detail hebben Lau Mazirel en haar man mij nog
verteld in aansluiting op het verhaal van de amsterdamse aanslag. Zoals ook
De Jong vermeldt heeft dezelfde groep die de voorbereidingen in
Amsterdam trof het plan opgevat het centraal bevolkingsregister in het
gebouw Kleykamp in Den Haag in brand te steken. Volgens De Jong is de
aanslag in Den Haag niet doorgegaan omdat de bewaking daar zo werd
verscherpt "dat Van der Veen en Van Dijk het plan voor de aanslag op
Kleykamp niet konden realiseren". Mazirels versie staat daar diametraal
tegenover. De aanslag op Kleykamp zou tot in alle details zijn voorbereid,
toen de aktie in Amsterdam plaatsvond; als gebruikelijk was het plan voor
de haagse aanslag aan "Londen" gemeld, maar vanuit Londen was een
verbod gekomen om het centraal bevolkingsregister in brand te steken.
Daarom zou de haagse aktie niet zijn doorgegaan en dat verbod heeft een
demoraliserende uitwerking gehad op Arondeus en zijn makkers. Onge-
veer een jaar later is Kleykamp vanuit Engeland gebombardeerd zonder
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