
DEEL 6

, nu aan 1928 ?Wel, in dat jaar wordt de jaarlijkse subsidie enorm verhoogd.
Slecht lezen moet de oorzaak zijn van deze volkomen onbegrijpelijke fout.

Een dergelijke enormiteit is vervolgens - we hebben dan bijna de eerste
bladzijde van De Jongs stuk over de Friese beweging achter de rug - de
opmerking, dat al in 1937 het Fries als leervak op alle lagere scholen in
Friesland wettelijk kon worden ingevoerd, terwijl hiertoe pas in 1974 de
mogelijkheid werd geschapen. Wat is ook hierbij weer het geval? Slecht
gelezen informatie: in 1937 werd de wettelijke mogelijkheid geschapen tot
de facultatieve invoering van het Fries als leervak. In 1938 was het op
ongeveer honderd van de vijfhonderd scholen ingevoerd (gemiddeld een
uur per week in de hoogste klas i.p.v.lezen). Lachwekkend is vervolgens De
Jongs bewering, dat de Fryske Akademy met goedkeuring van de regering in
1938 mocht worden opgericht. Nu ja, deze zuiver particuliere, wetenschap-
pelijke instelling werd Koninklijk goedgekeurd, en kreeg provinciale
subsidie toegezegd voor de eerste vijfjaar. De Jong suggereert een politieke
beslissing van de eerste orde!

We komen dan aan de behandeling van het optreden van de Friese
Beweging in oorlogstijd. Een uiterst gecompliceerde zaak, waarbij een
vergelijking met b.v. de Vlaamse Beweging zeker op zijn plaats zou zijn. De
Jong doet dat jammer genoeg niet. Zijn korte verhaalover het in 1940 ten
dele meegaan met de Duitsers, min of meer in de geest van de
Nederlandsche Unie, waarvan veel Bewegingsmensen lid werden, komt
dan ook niet duidelijk uit de verf. Mede ook weer door onjuistheden en
onduidelijke formuleringen.

Het typeren van de belangrijke Bewegingsleider E. B. Folkertsma als een
"steile calvinist" is zo'n onduidelijkheid. Folkertsma, een van de leiders van
het Krist/ik Frysk Se/skip, was calvinist, maar dan toch van een apart soort. Hij
behoorde met Fedde Schurer, Inne de Jong, H. van Houten (cnu-Kamer-
lid) en nog veel meer Bewegingsmensen tot de Gereformeerde Kerken
onder Hersteld Verband, de kerk van Buskes en de CDU.

Steile calvinisten waren zeker in die tijd veel eerder de leden van de grote
Gereformeerde Kerk en van de AR. Met die calvinisten hadden Folkertsma,
die b.v. op Koninginnedag als onderwijzer weigerde de vlag uit te steken,
en Fedde Schurer, die als onderwijzer ontslagen werd omdat hij pacifist was
zoals de meeste cnu-ers, juist steeds weer grote moeilijkheden. De "steile
calvinisten" in de Beweging scheidden zich dan ook al in 1930 van het
Krist/ik Frysk Se/skip af en vormden het Grifformeard Frysk Se/skip.'
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