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, duidelijk zou zijn geworden. Vanuit die overweging meenden wij dat Uw
bezwaren tenminste op een essentieel punt waren gereduceerd zo niet
weggenomen. We zijn, na onze discussie van 6 juni, tot geen andere
conclusie gekomen.

Wat ons oprecht leed doet, is de gedachte dat U ons in deze redenering
niet zoudt kunnen volgen. Zoiets treft ons des te meer, aangezien ieder van
de aanwezigen uitdrukkelijk Uw grote verdiensten voor land en volk
erkent. Wij zouden wensen dat Uw benadering en interpretatie van de tekst
van de heer De Jong U tot een ander begrip brengen dan uit Uw laatste
brief zou kunnen blijken.

U nogmaals van ons respect en onze sympathie getuigend, tekent met
goede wensen en met de meeste hoogachting,

A. F. Manning.'

Bij aanvang van haar werkzaamheden ontving de redactiecommissie door
bemiddeling van dr. L. de Jong een brief van de heer Van Borssum
Buisman, gedateerd I maart 1986. Hierin zette de afzender uiteen dat naar
zijn mening de term 'spionage op de Zwitserse Weg' vervangen behoorde
te worden door 'controle op de Zwitserse Weg'. Op verzoek van dr. L. de
Jong wordt deze brief hier opgenomen in deel 14.

, 'Mijne Heren,

Na het verschijnen van deel z van bovengenoemde geschiedschrijving heb
ik met Dr. L. de Jong geruime tijd (1976/77) gecorrespondeerd over een
episode, waar ik rechtstreeks bij betrokken ben geweest en welke, naar mijn
overtuiging, ten onrechte vermeld staat als "de spionage op de Zwitserse
Weg" (zie pag. 924-942 [892-909], pag. 1136 e.v. [1096 e.v.], etc.). Een
overeenstemming werd echter niet bereikt.

Afgezien van bijkomstigheden komt het in grote lijn hierop neer:
Nadat Mej. Kohlbrugge, die het initiatief nam voor deze koerierslijn,

verschil van mening had gekregen en met de leiding van de "Zwitserse
Weg/Vrij Nederland" en het contact had verbroken, werd door laatstge-
noemde Groep het fotograferen van de te verzenden stukken en het maken
van micro's in handen gelaten van de fotograaf van Mej. Kohlbrugge, n.l. de
Heer W. Prins.

Doordat deze al doende inzage had gekregen in het te verzenden
materiaal, kwam Prins tot de overtuiging dat hierbij politieke motieven in
het spel waren, waarbij hij, volgens zijn eigen woorden, de "mentaliteit van
het gebroken geweertje" meende te moeten onderkennen. Hij meldde dit,
via Mej. Kohlbrugge, aan de leiding van de O.D. (Ordedienst). De chef staf,
Dhr. P.]. Six, die een aantal te verzenden stukken onder ogen kreeg, kwam
tot de conclusie dat "Londen" diende te worden ingelicht dat het hier niet
een zakelijke en objectieve koerierslijn naar Genève betrof, doch een


