
DEEL 7

'slijtageslag'. Een van hen, Rudy Boltendal, meldde in de Leeuwarder
Courant (29 oktober 1976), dat hij steeds meer moeite had om in de aan
journalisten toegemeten tijd van twee weken het nieuwe deel te lezen en
te bespreken. De door De Jong en zijn uitgevers bepaalde embargo-datum
was immers onverbiddelijk. Hij vervolgde:

, 'Ik vertel dit niet om beklaagd te worden. Daar is geen reden voor. Per slot
wordt dit werk op vrijwillige basis verricht en bovendien ook nog, zeker als
het om De Jongs boeken gaat, vanuit een grote persoonlijke belangstelling
en betrokkenheid. Wie de oorlogsjaren bewust heeft beleefd wil daarover,
ook na tientallen jaren, nog steeds meer weten en hij wil tevens de eigen
detailkennis als dat kan in een grotere samenhang leren zien. Verlangens
waaraan De Jong tot nu toe voor heel velen voor een niet gering deel
tegemoet heeft kunnen komen.

Waarom dan toch geklaagd of althans gemopperd? Wel, om geen andere
reden dan dat de steeds groter wordende omvang van De Jongs boeken het
althans mij vrijwel onmogelijk maakt er voor een stuk als dit nog
voldoende greep op te krijgen. Zelfs een enigszins beredeneerde beschrij-
ving van de inhoud van deel 7 is in de mij ter beschikking staande ruimte al
niet meer mogelijk. Immers: de al genoemde meer dan 1300 tekstbladzij-
den omvatten elf in ettelijke paragrafen verdeelde hoofdstukken die elk
voor zich handelen over belangwekkende onderwerpen. Een simpele
opsomming daarvan alleen al kan er een indruk van geven.

Het eerste en langste hoofdstuk (270 bladzijden) heet "Verarmend
Nederland" en het geeft aandacht aan zaken als vervoer, steenkolen,
industrie, bouwsector, collaboratie, distributie van levensmiddelen, prijs-
beheersing, de zwarte markt, de Duitse zwarte aankopen en nog een flinke
handvol meer. De hoofdstukken 2 en 3 hangen op een dramatische wijze
met elkaar samen: "Jodendeportaties, derde fase" en "Slot der Jodenver-
volging". Het hierna volgende "Vóór de herfstbladeren vallen" biedt een
schets van de politieke en militaire situatie in de wereld tijdens de
behandelde periode evenals dat grotendeels het geval is in het slothoofd-
stuk "Naar D-Day". Daartussenin staan dan nog "Rauters offensief", "Hulp
aan onderduikers", "Ander illegaal werk" (zoals: illegale pers, spionage,
Zwitserse weg, pilotenhulp, illegale CPN), "De illegalen", "Coördinatie der
illegaliteit>" en "NSB en SS" (met overtuigende aanwijzingen voor de schuld
van Musserts "beweging" aan veel ellende en verdriet.)

Een geheel dus om recht voor te gaan zitten en aan de slag te gaan. Dat
doende en telkens aantekeningen makende ben ik vele tientallen zaken
tegengekomen die elk voor zich de aandacht waard zijn. Grote zaken, maar
af en toe ook kleine. Een van die bescheiden dingen betreft de fietsbanden.
Per I maart I94 I werden die distributiegoed en tevens een steeds schaarser
wordend artikel. Zo schaars dat "velen zich het hoofd (hadden) gebroken
over de vraag of men de fietsband niet geheel vervangen kon." Bruikbaar


