REACTIES EN RECENSIES

¢ lets in een vorig deel terugzoeken is bijna onmogelijk. Van de vijftigdui-
zend werkuren van De Jong (vijf uur per pagina) had hij er wel honderd aan
dit probleem mogen besteden. Nu is hij straks de enige die in zijn
twaalfdelig epos de weg kent.’

De schrijver Willem Frederik Hermans recenseerde de delen 6 en 7 van
het seriewerk in een overzichtsartikel over ‘Lou de Jong en de tante van
Weinreb’. In Hollands Diep (4 december 1976) schreef hij over eerstge-
noemde:

¢ ‘LOU DE JONG ENDETANTE VAN WEINREB
Parijs, nov. 1976

Niet als James Bond

Wanneer een groot, zwaar bewapend land een klein land overrompelt en
bezet, niet omdat het enig conflict heeft met dat kleine land, maar om een
strategisch voordeel te behalen en uit vrees dat andere grote landen
waarmee het wel een conflict heeft, het kleine land als eersten zouden
kunnen bezetten, kan de bezetter erop rekenen dat de overgrote meerder-
heid van de overrompelde bevolking uit personen bestaat, die nooit van
hun leven van plan geweest zijn struikrover te worden, Indiaan, cowboy,
Rode Pimpernel, pleger van valsheid in geschrifte, agent van de c1a of enige
andere soort James Bond.

Vooral zal dit het geval zijn als het kleine land meer dan honderd jaar
geen oorlog heeft gevoerd en in die periode nooit door enige vijand
bedreigd is geweest. Het heeft op z’'n defensie altijd zoveel mogelijk
bezuinigd en immer heeft het tot de goede toon behoord de militaire dienst
te ontwijken, belachelijk te maken, belachelijk te vinden, te saboteren en
een goede gelegenheid de staatsfinancién zo nutteloos mogelijk te verkwis-
ten. Het een haalt het ander uit. De officieren die een dergelijk leger moeten
aanvoeren worden niet alleen belachelijk gevonden, maar zijn het meren-
deels ook, want geen enkele jongeman die goed bjj zijn hoofd is, ambieert
het officier te worden in een leger dat van vader op zoon belachelijk
gevonden is en altijd zoveel mogelijk gesaboteerd. Geen wonder: het
kleine land delft binnen vijf dagen het onderspit, iets dat onder de
bevolking eigenlijk geen enkele eerlijke verbazing kan wekken. Geen
wonder dat de individuele burgers, die toch al nooit van plan waren
geweest James Bond, cowboy, Indiaan etc. te worden, zich haasten te doen
alsof het allemaal maar een misverstand geweest is. De integriteit van de
politici die, na jarenlang het leger te hebben ondermijnd net als iedereen,
toch nog op het laatste ogenblik besloten dat het zijn wrakke vuistje moest
heffen tegen de vreemde geweldenaar, zal alom worden betwijfeld. Het
staatshoofd en de ministers zijn uitgeweken. De burger is thuisgebleven en
zit met de gebakken peren. Uitheemse soldaten marcheren door zijn steden
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