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, en de vijandelijke bevelhebbers doen en laten alles waar ze zin in hebben of
krijgen. Je mag blij wezen datje vrouw enje dochter niet worden verkracht
waar je bij staat. En zolang dat niet algemeen gebeurt, zou je wel gek wezen
wanneer je niet probeerde het op een of andere manier op een akkoordje te
gooien met de vreemde heren.

Deze laatsten blijken veeleisend te zijn, nodeloos veeleisend dikwijls en
nodeloos kwetsend, want, na het land om strategische redenen te hebben
bezet, willen ze niet onder stoelen of bank en steken dat ze ook een nieuwe
heilsleer erin komen stampen. Wat doet de burger in zo'n geval? Het begint
te knoeien. Hij zeg ja meneer, maar hij denkt nee meneer. Niemand weet
ondertussen hoever hij gaan kan met zijn ja meneer. De bezette bevolking
raakt dan ook over dat vraagstuk hopeloos verdeeld.

Want, al ben je dan de Rode Pimpernel niet, de dupe worden van de
rotmof wil je natuurlijk ook niet graag. Toch hebben enkelingen naar de
wapens gegrepen. Zowel tijdens de Duitse bezetting, alsook sinds de
verschijning van F. Weinreb's Collaboratie en Verzet, is de waardering voor
hun optreden over het algemeen niet groot geweest. Ook L. de Jong
besteedt aan het gewapend verzet veel minder aandacht dan aan allerlei
vormen van administratief verzet. Over een van de beroemdste gewapende
verzetshelden, Johannes Post, weet hij niet veel meer mede te delen dan:
"Hij zit ofloopt voortdurend te bidden ofknauwt nerveus op de ene sigaar
na de andere." (p. 786 [758-759]) Opvallend is dat dit type verzetsman
hetzij zeer gelovig was, hetzij een of andere extremistische politieke
richting toegedaan, vooral het communisme. De religieuze instelling van
deze mensen houdt mogelijk verband met hun eenzaamheid. Ook voor
nietgelovigen zijn de afscheidsbrieven van J. Verleun, die verscheidene
landverraders had neergeschoten, aangrijpende lectuur, met soms een
ondertoon van zwarte humor: "Ik had gehoopt na de oorlog een of twee
sterren op mijn kraag te krijgen, maar ik zal eerder zoveel sterren hebben als
ik wil. Ik heb er geen spijt van. Integendeel. Mijn ster zal meer schitteren dan
ooit. Ik ga nu naar Boven om door de Meester aller dingen geridderd te
worden om m'n ster aan de hemel te bezitten."

Maar heel wat anderen zijn ook op die manier gesneuveld, zonder dat
hun namen ooit nog ergens worden vermeld. Nederland houdt niet van
helden.

Iedereen in het Verzet
Iedereen ging in het verzet. Zelfs het kopen van een pakje sigaretten op de
zwarte markt is al een verzetsdaad, want a) het is verboden en b) elke sigaret
die door een vaderlander wordt opgerookt, komt in elk geval niet aan het
front bij de ss terecht en draagt dus niet bij tot de goede stemming in de
strijdende troep van de vijand. Het pakje sigaretten doorverkopen aan een
Duitse soldaat met woekerwinst doet natuurlijk nog meer afbreuk aan de
macht van het Derde Rijk. Het bouwen van een bunker voor de vijand kost
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