
REACTIES EN RECENSIES

, deze laatste veel geld. (Later beweer je dat j e zoveel mogelijk zand door het
beton hebt geroerd.) En welke wraak is zoeter dan als vrouween uitheemse
strijder in je bed te lokken, terwijl de wettige eega en de kindertjes van die
krijgsman niet beter weten dan dat pappie (Viktoria! Viktoria!) pal staat op
alle fronten?

Zelfs de slome Mussert met z'n NSB is, goedbeschouwd, hoofdzakelijk
een blok geweest aan het been van de bezetter. Nee, zonder grappen, echt
waar.

Kortom, er is tijdens en ook nog kort na de Duitse bezetting een heleboel
schampere nonsens verkocht over "moffenhoeren", "moffenknechten",
"landverraders", "bunkerbouwers" en "collaborateurs", dat bij een nadere
analiese van de konkrete situaatsie geen steek heeft kunnen houden.
Trouwens, de enkelingen die nog wel wat meer gedaan hebben dan een
zwart gekocht pakje ss-sigaretten roken of de pasgeboren spruit van een
Feldwebel in de gracht mikken, hoeven zich echt niet op de borst te kloppen
en dat doen ze dan ook allang niet meer. Ze hebben in de meeste gevallen
ook de kans niet gekregen: ze werden gepakt en gefusilleerd.

Heel wat verzet was puur eigenbelang. Menigeen schreef in onder-
grondse krantjes met alreeds een scheef oog op een toekomstige carrière in
de journalistiek.

Naarmate de kansen op een geallieerde overwinning stegen, nam het
verzet duidelijk toe in omvang en hevigheid. Onder de grote verzetsorga-
nisaties kun je er nauwelijks een aanwijzen die zich tijdens de bezetting niet
grondig heeft beziggehouden met de verdeling van de huid van de na de
Duitse nederlaag te schieten politieke beer. Hoe belachelijk we dit alles ook
mogen vinden, het bracht toch allemaal gevaren met zich mee. Je kon
praktisch niets beginnen of de doodstraf stond erop. Iedere wandeling
's avonds na achten op straat kon je laatste zijn. Dat viel in de praktijk
natuurlijk wel een beetje mee, maar niemand kon van tevoren weten
hoeveel het zou meevallen. Het viel soms ook op een totaalonverwachte
manier erg tegen.

En niemand kon van tevoren weten wat hij zeggen of zwijgen zou, als hij
in een Duitse politiekelder door drie of vier met knuppels gewapende
bezetters zou worden aangeblaft. Menigeen die nooit van plan geweest was
een Indiaan te worden en het stoïcisme dat Indianen onder de vreselijkste
martelingen aan de dag heten te leggen alleen kende uit de boeken van Karl
May, had niet het gevoel voor zichzelf te kunnen instaan onder dergelijke
omstandigheden en deed niet uitzonderlijk zijn best daarin te geraken.
Logisch dat bijna iedereen die wel een reden had zich te verzetten - en
daartoe kreeg bijna iedereen wel een reden, zelfs de collaborateurs, met het
oog op "later" - zijn verzet zo inkleedde dat het zo lang mogelijk niet in de
gaten lopen zou.

Ik heb in die oorlogsdagen onder het gehoor gezeten van een professor
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