DEEL 7

¢ die geen college geven kon, zonder minstens eenmaal uit te roepen: “Ons
tijdsgewricht eist bezinning!” En zo was het. Hij had dan ook maar alvast
een racistisch boek: Giinther, Rassenkunde des Deutschen Volkes op de
literatuurlijst gezet. Uit Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede
Wereldoorlog Deel 7 van L. de Jong heb ik vernomen dat die geleerde ook
nog eens een vervolgde en radeloze joodse overbuurvrouw in zijn huis
heeft gehad. Twee dagen, langer kon het niet (op. cit. p. 383 [367]). Waarom
het niet langer kon, wordt er niet bij verteld, maar ik begnjp het wel, want
z’'n hoofdassistent was een NsB’er (na de bevrijding dook die man onder,
bekeerde zich tot het katholicisme en een professoraat te Tilburg viel hem
in de schoot).

Weinreb’s tante

Veel kritiek is er geweest op de Nederlandse politie die, zegt men,
menigmaal broederlijk samenwerkte met de politie van de bezetter, vooral
waar het de vervolging van joden betrof. Uitermater vernietigend is deze
kritiek onder woorden gebracht door Drs. F. Weinreb in zijn vermaarde
meesterwerk Collaboratie en Verzet, een poging tot ontmythologisering onder
redactie van Renate Rubinstein, Amsterdam 1969, passim.

Toch, deze zelfde Drs. Weinreb raakte in 1942 in conflict met zijn tante,
mevrouw Rubin, over de erfenis van zijn broer Edmond Weinreb, die
omgekomen was in het concentratiekamp Mauthausen. En wat deed nu
deze Drs. F. Weinreb op 18 maart 19422 Hij schreef een ellenlange brief
aan.. de hoofdcommissaris van politie te Den Haag, waarin hij een
strafklacht indiende tegen zijn eigen tante, die uiteraard even joods was als
hijzelf. Geen woord vind je hierover in het vermaarde meesterwerk van de
doctorandus. Maar de brief is bewaard bebleven, zie Weinreb-rapport, p. 517
e.v., endus niet verzonnen door een ex-ss’er.

Maart 1942! Toen draaide de jodenvervolging al bijna op volle toeren.
Wat dacht dus die Nederlandse hoofdcommissaris van politie? Dacht hij:
“Ha! Prachtig! Een jodin! Die zullen we eens fijn te pakken nemen?”

Neen. Hij legde Weinreb uit dat het een civiele aangelegenheid betrof en
datde politie daaraan niets kon doen. Neemt u maar een advocaat.

Dat deed Weinreb en ook de tante nam een advocaat. Beide advocaten
werden naderhand door Weinreb aan de Duitsers verraden. Zijn eigen
advocaat, Mr. Roest Crollius, zat 12 maand gevangen (zie Weinreb-rapport,
p- 630) en de advocaat van zijn tante, mr. Goldstein, een jood die zich
administratief tot halfjood had weten te maken, vond de dood in het
concentratiekamp Buchenwald (Weinreb-rapport, p. 83 3).

Hoever?

Het oorlogsgedrag van sommige mensen heeft menigmaal een uiterst
merkwaardig gedrag na de oorlog ten gevolge gehad. Niemand geeft graag
toe dat hij bang geweest is. Menige naoorlogse politieke tinnegieter en
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