
REACTIES EN RECENSIES

, linkse zedenmeester bezit een meer dan theoretische kennis van laakbaar
bezettingsgedrag.

Collaboratie? Geen collaboratie? Hoe ver konje gaan? Niemand wist het
precies en ook achteraf is het dikwijls moeilijk te zeggen wat te ver was en
watniet.

De zoontjes van deplutokraten
Zo omstreeks het begin van het jaar I943 vonden nogal wat tegen de
Duitsers gerichte gewelddaden plaats, die voor een groot deel op rekening
geschreven konden worden van enige studenten.

De Duitsers besloten roen tot intimidatiemaatregelen tegen alle studen-
ten. Bekendgemaakt werd dat er veel te veel "luierende plutokratenzoon-
tjes" aan de universiteiten rondhingen. Er zou een numerus clausus voor
studenten worden ingevoerd. Wie daar buiten viel, zou als dwangarbeider
naar Duitsland moeten. Welke studenten zouden in aanmerking komen
hun studie voort te zetten? Zij die bereid waren een verklaring te tekenen
dat ze zich van elke actie tegen de Duitse bezetter zouden onthouden, de
zogenaamde "loyaliteitsverklaring". Dit was een minimumvoorwaarde en
verder niets. Het tekenen van de loyaliteitsverklaring garandeerde niet dat
men zou mogen verder studeren. Een enorme verdeeldheid tussen
studenten onderling, tussen hoogleraren onderling en tussen hoogleraren
en studenten, is na het afkondigen van die maatregel ontstaan. Tekenen?
Niet tekenen? Het slot van het liedje was dat een grote meerderheid van
studenten niet tekende, dus van verdere studie werd uitgesloten en zich
moest melden om naar Duitsland te worden getransporteerd. Bij niet
verschijnen werd gedreigd met straffen voor de student en voor diens
ouders of voogden.

Maar een meerderheid van studenten die niet getekend hadden, meldde
zich ook niet aan voor die tewerkstelling in Duitsland. De een dook onder,
de ander bleef thuis afwachten ofhij door de politie zou worden opgehaald.
(Dat laatste is zo goed als nooit gebeurd, omdat de Duitsers inmiddels wel
andere problemen aan hun hoofd hadden, maar dat kon niemand van
tevoren weten.)

De studenten die zich gewillig voor de tewerkstelling in Duitsland
meldden, handelden onverstandig. Ook dat bleek pas achteraf. De meesten
kregen al vlug spijt. Ze probeerden dus Duitsland elandestien te ontvluch-
ten, slaagden daar ook menigmaal in, maar een en ander was natuurlijk veel
en veel gevaarlijker en illegaler dan rustig thuisblijven zou zijn geweest.
Bovendien werden ze door de studenten die helemaal niet waren gegaan,
over het algemeen toch als een troepj e klootzakken beschouwd.

De daaruit onder dit troepje ontstane ressentimenten zijn levendig tot de
huidige dag en tarten elke beschrijving. Toen ik in I97 I vijftig jaar werd,
besloot de Haagse Post enkele van mijn voormalige studiegenoten, met wie
ik nooit zeer bevriend was geweest, over mij te ondervragen. Naast een
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