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, heleboel andere laster verklaarde een van hen, Drs. V. D.: "In 5 I hoorde ik
dat er een baan vrij was in Groningen, voor iemand die klimatologie en
meteorologie aan geografen moest doceren. Daar was Hermans voor
aanbevolen terwijl het zijn specialiteit nietwas. [...j Ik ben naar prof. Bakker,
de hoogleraar van Hermans toegegaan en heb gezegd dat meteorologische
posten ook door vak-meteorologen bezet moesten worden. Maar er was
geen praten tegen. Later heeft Hermans toegegeven dat het wel een beetje
een rotstreek was geweest." (Zie Haagse Post, 15/9-21/9,197 I)

Als ik het inderdaad gezegd heb, is dat heel aardig van mij geweest, al zeg
ik het zelf. Ik ben helemaal niet zo wreed om, mits ik niet geprovoceerd
word, tegen zo'n doctorandus te zeggen: "Dat baantje, beste jongen,
daarvoor komje niet in aanmerking omdatje, hoewelje eenjaar oflanger
in Amerika gezeten hebt met een mooie studiebeurs, toch niets terecht-
brengt van je dissertatie."

Zo was het namelijk in werkelijkheid en het bewijs daarvan werd
geleverd tweejaarnadat die doctorandus zijn praatjes aan de Haagse Post had
afgestaan. Ik nam vrijwillig ontslag uit het lectoraat dat ik te Groningen
bekleedde. Niets stond de opgang van de "vakmeteoroloog" meer in de
weg. Wat lag meer voor de hand dan dat de doctorandus mij zou opvolgen,
als zijn voorstelling van zaken de juiste was geweest? Maar zijn naam is in
dat verband niet eenmaal genoemd, zelfs niet terloops.

Weinig twijfelachtig is het wat hij in zijn binnenste denkt: Dat komt
omdat ik in I943 naar Duitsland ben gegaan. Ik word gediscrimineerd!

Maar ook daarvan is nooit sprake geweest. Ik heb destijds nog pogingen
in het werk gesteld, bij Boebie Brugsma, om o.a. die ongelukkige praatjes
van de doctorandus niet af te drukken, maar Boebie was onvermurwbaar.

Klein
De bezetting heeft heel wat op haar geweten. Menigeen vraagt zich af
waaraan toch het mallotige gedrag van Prof. Dr. Ger Klein is te danken, de
staatssecretaris die zich bij student en hoogleraar gelijkelijk gehaat maakt.
Liefhebber van numerus clausus ook. Vindt het de rechtvaardigste zaak van
de wereld als door een loterij bepaald wordt of iemand mag studeren of
niet. Zou ook het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie het liefst de nek
omdraaien. Hoe komt die man toch zo gek?

De verklaring daarvan geeft hij zelf in HP van 3-4-76. Ook Klein was
student tijdens de Duitse bezetting. Hij weigerde de loyaliteitsverklaring te
tekenen, maar: kon niet onderduiken wegens gebrekaan geld en ging "dus"
op 6 mei 1943 naar Duitsland.

Niet onderduiken wegens gebrek aan geld? En zijn vader was nog wel
zo'n bevlogen Socialist? Had Ger niet rustig thuis kunnen blijven en
afwachten of ze hem kwamen halen, in plaats van zelfbraafte gaan? "Dus"?
Stond dan het devies liever dood dan slaaf niet in het blazoen van de rode
Kleintjes? (zie ook: Boze Brieven van Bijkaart, p. 324). Natuurlijk is er


