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, joden verboden", hun isolatie in een getto, zelfs hun deportatie naar het
doorgangskamp Westerbork tenslotte gelijk stonden met volkerenmoord.

Wij wisten werkelijk weinig. Auschwitz, Sobibor, Birkenau, het zijn
namen die eigenlijk pas na de oorlog hun onheilspellende klank hebben
gekregen. "Velen wisten wel, dat zich in de geschiedenis vaak wreedheid
heeft gemanifesteerd en waren bovendien geneigd, berichten over inciden-
tele gruweldaden van Duitsers voor juist te houden, maar dat mensen
massaal, als het ware aan de lopende band, vermoord werden, lag buiten het
bevattingsvermogen." Niemand kon - en/of wilde - toen geloven, dat
woorden als "uitroeiing", "van de aarde wegvagen", anders dan figuurlijk
bedoeld waren. De mens is geneigd de ergste waarheid zo lang mogelijk te
verdringen. De Franse moralist La Rochefoucauld schreef in de zeventiende
eeuw: "De zon, noch de dood kan men strak aanzien."

"Men wilde niet weten", schrijft De Jong. En daarom hechtten joden
noch niet-joden geloof aan de berichten over massale vernietiging. De
angst dat die berichten misschien toch waar zouden kunnen zijn, leidde er
juist toe dat men zich aan elk reëel feit en aan elke reële overweging, die
tegen die uitroeiing leek te pleiten, vastklampte.

En de belangrijkste, de meest doorslaggevende daarbij was er een van
oer-Hollandse rekenkunst: j e kon jetoch niet voorstellen, dat de Duitsers -
aan twee fronten in een dodelijke strijd gewikkeld - zoveel energie,
manschappen en materiaal zouden inzetten om mensen massaal te doden,
waar juist deze mensen ook nog een belangrijke bijdrage aan de oorlogs-
economie zouden kunnen leveren.

Daarbij kwam dat ook de regeringen te zelden het stilzwijgen over het
lot van de joden verbraken. Arthur Morse heeft in While six millions died
bewezen, dat de Engelse en Amerikaanse regeringen al in een vroeg
stadium op de hoogte waren van het werk der Einsatzgruppen in Oost-
Europa.

Ook het Vaticaan was geïnformeerd.
Zou het verschil gemaakt hebben, zo vraagt De Jong zich af, als de paus

"met het volle gezag van zijn ambt" zijn stem had verheven? Zouden de
waarschuwingen van de geallieerden ("de massale liquidaties zijn een feit")
dan zijn versterkt? Ja, maar ook in beslissende mate? De Jong gelooft dat
eigenlijk niet, omdat "toch bij zeer velen de gevoelsneiging om de
berichten omtrent de Endlösung juist niet voor waar te houden, te sterk was".

Zelfs koningin Wilhelmina werd niet geloofd, toen zij in haar radiotoe-
spraak van I 7 oktober I 942 zei: "Ik deel van harte uw verontwaardiging en
smart over het lot onzer Joodse landgenoten en met mijn gehele volk voel
ik de onmenselijke behandeling, ja het stelselmatig uitroeien van deze
landgenoten, die eeuwen met ons samenwoonden in ons gezegend
vaderland, als ons persoonlijk aangedaan."

Achteraf bezien is niets erger dan de vanzelfsprekendheid, "niets
afschuwelijker dan de vlotheid, de geruisloosheid als het ware, waarmee
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