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, beschaving leek onder te gaan. Maar het zijn er te weinig geweest om ons als
gehele volk achter te verschuilen.

Naar de mening van de schrijver van deze regels zijn we als volk
medeschuldig aan de moord op meer dan 100 000 landgenoten, diejood
waren. Medeschuldig, niet in de zin van daadwerkelijke medeschuld, maar
omdat we het allemaal hebben laten gebeuren.

Ons rest wat een hoge ambtenaar van Financiën al in oktober 1940 naar
aanleiding van de Ariërverklaring schreef: "Er zal een tijd komen - daar ben
ik zeker van - dat wij ons over ons gedrag en onze aangenomen houding
diep zullen schamen."

Abel Herzberg reageerde in het Nieuw Israelietisch Weekblad (17 december
1976) op het kritische oordeel van De Jong over de Joodse Raad en met
name over de beide voorzitters Asscher en Cohen. 'Schurkenrol in
tragedie niet voor leiders Joodse Raad' luidde de titel.

, '17 december1976/24 kislew 5737
Men vertelt ons altijd, de historicus gaat daarbij voorop, dat er tijdens de
tweede wereldoorlog zes miljoenjoden zijn vermoord en dat is natuurlijk
ook zo. Maar de formulering is fout. Er zijn geen zes miljoen joden
vermoord, er is één jood vermoord en dat is zes miljoen keer gebeurd.
Zodat je, als je werkelijk zou willen vertellen wat de jodenvervolging
betekend heeft, zes miljoen biografieën zou moeten schrijven van deze zes
milj oen enkelingen. Maar wie zou dat kunnen en wie zou, gesteld al dat het
mogelijkwas, het geschrevene kunnen lezen? Daar komt nog bij, datje met
die zes milj oen nog niet eens klaar bent. Je zou je biografieën nog moeten
aanvullen met die van hen, die, door welke oorzaak ook, aan de dodendans
zijn ontsprongen, de overlevenden, stuk voor stuk gehavende rondfladde-
rende vogels, onder wie er tallozen zijn, die nog altijd geen rustpunt
gevonden hebben, niet voor hun voet en nog veel minder voor hun geest.
Zo komt het, dat ik, als ik een Geschiedenis der Jodenvervolging onder
ogen krijg, wel vervuld kan worden van bewondering voor de kennis, die
daaraan ten grondslag ligt, voor de energie, waarmee die kennis vergaard is
en voor het talent, waarmede deze aan ons wordt overgebracht, maar toch
altijd blijft zitten met een gevoel van een bitter tekort.

Dat geldt ook voor de paar hoofdstukken, die prof. De Jong in het
onlangs verschenen zevende deel van Het Koninkrijk der Nederlanden in de
Tweede Wereldoorlog aan de jodenvervolging gewijd heeft. Alle respect
daarvoor! Daar niet van. Het is een leerzame film, die voor ons wordt
afgedraaid. En er komen ook close-ups in voor, maar er verzinken er zoveel
in de vergetelheid, dat je ze zelf invullen moet. Dat is niet als kritiek
bedoeld. Ik begrijp, dat het niet anders kan.

Ik heb het alleen niet kunnen laten. Er ging van allerlei aan mijn ogen
voorbij uit de werkelijkheid: feiten, ogenblikken, verdrietigheden, kortom
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