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, aan zichzelf worden overgelaten? Welk een marteling heeft het voldoen
aan de wrede Duitse bevelen betekend voor hen, die zich daaraan hebben
onderworpen?

Wie op deze en dergelijke vragen antwoordt met een verwijzing naar het
verstommen van de stem der hoog aangeslagen "eer", is een hopeloze
conventionele romanticus, die beter naar de opera kan gaan dan zich bezig
houden met de tragedie der Jodenvervolging.

De schurkenrol in deze tragedie is niet aan de leiders van de Joodse Raad
toegevallen. Hoogstens de ondankbare rol van de exponent der absolute
machteloosheid. Een machteloosheid, die ons allen gemeen is geweest, een
zo vernederende machteloosheid, dat wij het zonder zondebok niet
kunnen stellen. Niet vanwege de vervolging, maar vanwege de vernede-
ring moet hij de woestijn worden ingestuurd.

Intussen kon er een enkele keer ook wel een glimp van dankbaarheid
overblijven. Prof. De Jong onderschat naar mijn gevoel schromelijk (pag.
389 [373]) zo niet de omvang, dan toch de intenties, welke de hulp aan hen,
die opgeroepen waren voor de zware tocht naar het gevreesde Polen (en
waarachtig niet alleen aan hen), hebben geïnspireerd.

Hier hebben motieven gegolden van de hoogste orde, hier is een
toewijding en een mensenliefde ten toon gespreid van een onvergelijkbaar
gehalte. Dit alles had een volkomen autonoom karakter, dat letterlijk niets
te maken had met de zogenaamde politiek van de Joodse Raad. Spreek maar
eens met een van hen ofhaar, die daar actiefbij betrokken zijn geweest enje
zult de tegenzin begrijpen, waarmee op de uiteenzettingen van De Jong,
speciaal op dit punt wordt gereageerd (pag. 389).

Waarbij dan allerminst behoeft te worden ontkend, dat het bestaan van
de Joodse Raad tot de voorwaarde heeft behoord voor dit onmisbare en
heilzame werk. Alleen die voorwaarde kan heel wat meer in het krediet van
dit lichaam worden aangevoerd, dan De Jong bereid is te doen.

Wie zijn de werkelijke steunpilaren van de Joodse Raad geweest? Veel
meer dan zijn medewerkers en stellig meer dan zij, die, met hoeveel
reserves dan ook, bereid waren de onvermijdelijkheid van zijn oprichting
en zijn werkzaamheden toe te geven, waren zij het die hem steeds op de
meest principiële gronden hadden bestreden tot het moment aanbrak,
waarop zij niet buiten hem konden. Dat was het moment, waarop zijzelf, of
vader of moeder, of kinderen voor de Arbeitsdienst in Polen werden
opgeroepen en alleen een van de vervloekte stempels van de Joodse Raad
redding voorspiegelen of misschien wel brengen kon. Zij hebben niet
nagelaten deze te halen en zij hadden volmaakt gelijk. Want hier gold
hetzelfde, als ik reeds ter verantwoording van de medewerkers van de
Joodse Raad heb aangevoerd.

Als een van de mensen, voor wie je in de diepste zin van het woord
verantwoordelijk bent met de grootste gevaren bedreigd wordt en je
probeert dan niet met alle middelen, die je ten dienste staan, deze af te


