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¢ dan meen ik dat hij evenzeer gecorrigeerd mag worden als hij het anderen
doet.

De Jong verwijt het mr. Abel Herzberg dat deze bij de beoordeling van
de motieven van hen die onderduikers hielpen, kort na de oorlog aan het
generaliseren is geweest. Ik wil mij niet in die twist mengen, doch ermee
volstaan op te merken dat ik er niet van houd te zien hoe de overwegingen
van de een, met één pennestreek van de ander worden afgedaan.

Daarom zal mijn opmerking ook niet fel uitvallen, integendeel. De Jong
heeft wat hij te berde bracht over de kinderen die moesten onderduiken
met liefde beschreven. “De emotionele schok”, schrijft hij, “van de
scheiding van de ouders was bij de iets oudere kinderen (boven de zes jaar)
naar verhouding wellicht minder groot — aan hen kon men bovendien
trachten uit te leggen waarom die scheiding noodzakelijk was geweest.”

Met de inlassing van het woord “wellicht” zwakt de historicus deze
bewering iets af; niettemin: Ik herinner mij hoe ik reeds op mijn vierde jaar,
door gesprekken met mijn ouders en met familieleden, doordrongen was
van het gevaar dat ons bedreigde. Ik was ook vier, bijna vijf, toen ik
onderdook, na een nacht in de Hollandse Schouwburg waar mijn
grootmoeder zich huilend aan mij vastklampte, roepend: “Ik wil dat kind
niet missen.” Zij mocht die nacht niet naar huis, ik heb haar niet
weergezien; zag wel veel later Auschwitz, waarheen zij met de anderen
ging.

Essentieel dunkt mij, dat De Jong de leeftijdsgrens wat betreft het
bevattingsvermogen over hetgeen geschiedde, te hoog stelt, althans zeker
in mijn geval. En ik heb het angstige vermoeden dat De Jong nog in een
ander opzicht zich vergist: daar waar hij stelt dat kinderen het gemakkelijker
hadden dan adolescenten en volwassenen omdat “zij zich veelal niet schuil
hoefden houden”. Alweer: mijn ervaring was anders.

Van de dag waarop ik op weg ging naar mijn onderduikadres, toen ik op
het balkon rijdend naar het Centraal Station m’n begeleidster vroeg: “Maar
joden mogen toch niet in de tram”, tot de dag van de bevrijding, toen ik
dacht dat er voor mij persoonlijk (verjaardag: 5 mei) gevlagd werd, is er
steeds het bewustzijn geweest van dat “verschillende uiterlijk”. Een uiterlijk
waaraan toch veel kinderen als joden “herkend” konden worden. De
daarmee gepaard gaande angst was bij mij groot, hij kan bij andere kinderen
toch nauwelijks veel kleiner zijn geweest.

Ik heb slechts een “krent” gelicht uit de griezelige, door Prof. De Jong
beschenen brij. Als om duidelijk te maken dat de historicus noch het laatste
woord heeft, noch zelfs maar enigermate volledigheid kan hebben
benaderd. Zijn gevoelige werk is er niet minder een prestatie om. Maar de
hem veelal aangemeten rol van “heilige koe” past hem niet. Dat heb ik met
enkele zacht-kritische en persoonlijke opmerkingen, willen illustreren.
Terloops maar.’
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