REACTIES EN RECENSIES

5. Repressie, verzet en illegaliteit

De Jongs veel besproken beschouwing over illegaliteit vond in de pers
ruime weerklank. Evert Werkman formuleerde in Het Parool (26 oktober
1976) zijn oordeel aldus:

¢ ‘Terecht wijdt De Jong grote aandacht aan het illegale werk, de oprichting
van groepen, die zich wijdden aan de hulp aan onderduikers, de knokploe-
gen die overvallen pleegden, verraders uit de weg ruimden, sabotage
pleegden, die zich toelegden op de spionage en daartoe verbinding zochten
met de vrije wereld, die zich in het geheim bezig hielden met de vraag hoe
Nederland na de bevrijding geregeerd zou moeten worden en met de
organen, waarin deze en andere problemen toen reeds ter discussie werden
gesteld: de illegale bladen.

Voor de auteur is het ongetwijfeld een moeilijke opgave geweest om de
geschiedenis van het verzet zo samen te vatten, dat het onderlinge verband
tussen al die groepen en groepjes, die niet vrij waren van naijver,
voortdurend duidelijk bleef. Zijn persoonlijke, diepe bewondering voor
bepaalde figuren uit het verzet — Gerrit Jan van der Veen, Victor Rutgers,
Walraven van Hall, Johannes Post, Leendert Valstar, Liepke Scheepstyra,
Gerben Wagenaar, om er maar enkele te noemen — komt duidelijk tot
uiting en waarom zou hij zijn eerbied voor deze strijders ook onder stoelen
of banken steken?

De samenvatting van het werk van de (illegale) cpn steekt daar wat
schraal bij af: een paragraaf van 10 bladzijden, terwijl deze groep nietalleen
een grote activiteit heeft ontplooid, maar ook door zware verliezen werd
getroffen. Het kan zijn dat het beschikbare materiaal over het communisti-
sche verzetswerk beperkt is en dat juist door die grote verliezen de re-
constructie der gebeurtenissen wordt bemoeilijkt. De versnippering van
deze geschiedschrijving over vele delen maakt een beoordeling trouwens
ook niet gemakkelijker.

Blijft de vraag of de manier waarop De Jong dit onderdeel van zijn werk
heeft behandeld een duidelijk beeld geeft van de werkelijkheid van
destijds, vooral voor degenen, die uit hoofde van hun leeftijd toch al wat
sceptisch staan tegenover alle “indianenverhalen” uit het verzet. Hier en
daar geeft hij ongetwijfeld prachtige voorbeelden (de Tilburgse distributie-
bonnenkraak, de overvallen op het huis van bewaring aan het Kleine
Gartmanplantsoen, Amsterdam), die de moeite van een gedetailleerde
uitwerking waard zijn, maar krijgt de onbevangen lezer verderop (spionage
op de Zwitserse weg, de ruzie van Tan Thijssen binnen de 0.p., de rol van
Six) niet de indruk, dat de kostbare tijd menigmaal werd verspild met het
uitpluizen van onderlinge ruzies?

Minder heroisch zijn de hoofdstukken, gewijd aan de collaboratie. De
illegaliteit was en bleef een Gideonsbende, de honderdduizenden daaren-
tegen, die meehielpen de Duitse oorlogindustrie draaiende te houden,
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