
DEEL 7

, geen concurrent. Een volgens De Jong (blz. 67 I [647]) "duidelijke jaloezie
op de prominente positie die de LO in de loop van '43 opgebouwd had" was
bij de rn-groep dan ook niet aanwezig. Redenen voor deze "jaloezie"
bestonden namelijk niet. De volslagen vertekening door De Jong van het
beeld van de To-groep en van de opvattingen van haar medewerkers moet
worden gezien als een gevolg van gebrek aan informatie terzake.'

Bijzondere aandacht in de pers kreeg De Jongs berekening van het aantal
illegale werkers en hun spreiding over de elf provincies. De constatering
van een relatieve achterstand van het zuiden op het noorden veroorzaakte
in Limburg commotie. De journalist Jan van Lieshout schreef in het
Limburgs Dagblad een reeks van artikelen over verzetsdaden in deze
provincie onder de kop 'Uit het Zuiden geen nieuws'. Deze serie van in
totaal I 18 bijdragen verscheen in de periode van maart 1977 tot mei 1978
in de Limburgse krant. Zij werden samengevat in een biografie van pater
Ludovicus Adrianus Bleijs, redemptorist en voorman van de Limburgse
Organisatie voor hulp aan onderduikers, die kort na de bevrijding op 17
augustus 1945 om het leven kwam," Van Lieshout roerde het thema van de
censuur op de 'Zwitserse Weg' aan, waarover in de begeleidingscommis-
sie zoveel te doen was geweest en waardoor naar het oordeel van de
journalist gegevens over katholieke verzetsactiviteiten niet in Londen
bekend werden. Bij het verschijnen van zijn biografie publiceerde het
Limburgs Dagblad (27 april 1988) onder de kop: 'Illegaal werk katholieken
verzwegen' het volgende:

, 'De historicus dr. Lou de Jong heeft bij het schrijven van deel VII van Het
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog ten onrechte de kritiek
van de Roermondse redemptorist pater Louis Bleij s op het functioneren van
de documentenroute via Genève buiten beschouwing gelaten.

Dat concludeert de Jabeekse journalist Jan van Lieshout in zijn gisteren
onder de titel De aal van Oranje verschenen biografie van pater Bleijs. In de
oorlog leidde de in Tilburg geboren Bleijs in Limburg een onderduikorga-
nisatie.

Via tussenkomst van een knokploeg uit Helden ontkwam hij aan
arrestatie door de Duitse so en belandde hij via Zwitserland en Spanje in
Londen. Op I november 1944 werd hij door koningin Wilhelmina be-
noemd tot aalmoezenier in de staf van Prins Bernhard.

Meteen na aankomst in Londen leverde Bleijs kritiek op de gang van
zaken bij het doorsturen van documenten vanuit bezet Nederland via
Genève naar Londen, waar de regering in ballingschap zetelde. De
Redemptorist stelde vast dat een microfoto met aantekeningen over het

5 J. van Lieshout, De aal van Oranje (Venlo, 1988).
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