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, stekend in ons elftal", aldusmr. C. L. W. Fock(72) uit Amsterdam. Dat elftal
werd gevormd door twee beroepsofficieren, twee Indologen, twee juristen,
een bankdirecteur, een econoom, een ingenieur en een priester, pater Bleijs.

"Militaire inlichtingen gingen naar de Engelsen. Overige informatie
werd over de verschillende departementen verdeeld. De onafgebroken
stroom van schriftelijke rapporten beliep niet zelden meer dan Ia 000
microfilms per maand. Een ernstig nadeel was de onderbezetting op de
verschillende departementen. De informatie kon daardoor niet naar
behoren worden verwerkt. Niet zelden bleven brieven onbeantwoord en
werd er eens flink gegévédeet. «Vloekmaar eens goed uit. Kunje tenminste
weer fatsoenlijk met me prateD»,zei pater Bleijs dan altijd. Hij was een
geweldigmens", aldusmr. C. L. W. Fock.'

Voor het overige drong er van de kritiek en pressie van de Ordedienst op
de weergave van haar verzetswerk in deel 7 niets naar buiten door. De pers
volstond met een samenvatting van de conclusies van De Jong.

7. Gemengd nieuws
In Het Parool (26 oktober 1976) kritiseerde Evert Werkman De Jong voor
een terloopse behandeling van de zogeheten Cellastic-affaire. Cellastic
was een Duitse maatschappij in Amsterdam en Parijs, die was opgericht om
patenten te exploiteren en die in contact stond met de Abwehr voor het
verrichten van industriële spionage ten dienste van de Duitse oorlogvoe-
ring. Van een drietal Nederlandse geleerden was bekend, dat zij aan
Cellastic gegevens hadden verstrekt. De Jong acht het plausibel dat zij niet
op de hoogte waren van de verbindingen tussen Cellastic en de Abwehr.
Hij citeerde een Amerikaans en een Nederlands rapport, waaruit zou
blijken dat Cellastic niets van doen had met de Duitse experimenten
inzake de atoombom. Werkman schreef over deze passage:"

, 'Cellastic was een maatschappij,die in 1937 in ons land werd opgericht en
zich tot doel stelde door anderen ontwikkelde patenten te exploiteren.
Directeur werd de Duitser Alfred Flesche,die ook al in deel z van De Jongs
werk ter sprake komt, want hij werd op 5 mei 1940 door de Haarlemse
officier van justitie gearresteerd op verdenking van spionage. Flesche
onderhield namelijk nauwe banden met de Duitse Abwehr. In 1942
verplaatste Cellastic zijn werkzaamheden naar Parijs en maakte daar o.m. <,

gebruik van de kennis van de Leidse hoogleraar prof dr. J. A. A. Ketelaaren
diens collega prof dr. W. J. de Haas, directeur van het Kamerlingh
Onneslaboratorium in Leiden, waarbij ook een medewerker van dit
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