
Reacties en recensies

1. Inleiding
Het achtste deel van De Jongs seriewerk draagt als ondertitel Gevangenen
en gedeporteerden. Het verscheen - in twee banden - op 21 maart 1978. De
journalist Jan van Beek noemde het in De Gooi- & Eemlander (21 maart
1978) een 'boek der verschrikkingen'. Het Helmonds Dagblad (21 maart
1978) sprak van een 'relaas van ongehoord leed en verschrikking', terwijl
De Leeuwarder Courant (25 maart 1978) het achtste deel voorzag va. de
toevoeging: 'ook de hel kent gradaties'. De Jong zelf had op zijn pers-
conferentie een waarschuwing laten horen, aldus De Gooi- & Eemlander
(21 maart 1978):

, '''Ik publiceer dit nieuwe deel met enige bezorgdheid.Ik kan niet voorzien
wat het gaat loswoelen bij mensen die de verschrikkingen hebben
overleefd en bij de nabestaanden van degenen die er door gestorven zijn.
Tot degenen die alles wat in dit nieuwe boek wordt beschreven persoonlijk
hebben beleefd, zou ik willen zeggen: «Uhoeft dit deel niet te lezen, u hebt
de vervolging aan den lijve ervaren, u weet er genoeg van.» "

Volgens dr. De Jong heeft de Nederlandse samenleving het blijvende
leed dat door de vervolging van de Duitsers aan de overlevenden is
aangedaan, veel te laat onderkend. De Wet Uitkeringen Vervolgingsslacht-
offers 1940-1945 is pas op 1 januari 1973, bijna 30 jaar na de oorlog, in
werking getreden. Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, waarvan
dr. De Jong directeur is, heeft een belangrijke taak bij de beoordeling van de
aanvragen om steun in het kader van deze wet. "Met dit nieuwe deel in de
serie die de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog beschrijft, hoop ik
steun te verlenen aan alle officiële instanties die tot taak hebben oud-gevan-
genen en oud-gedeporteerden maatschappelijk terzijde te staan", aldus dr.
Dejong.

"Deze 1000 bladzijden over de meest barre onmenselijkheid die de
wereld ooit heeft aanschouwd, zijn een roep om menselijkheid en
verdraagzaamheid en elke pagina, hoe zakelijk en wetenschappelijk afstan-
delijk geschreven, keert zich tegen alle vormen van onderdrukking en
terreur die ook de wereld van vandaag nog te zien geeft." ,

De indruk die deze geschiedschrijving op de lezer kon maken, werd
verwoord door Evert Werkman, die zijn samenvatting in Het Parool (21
maart 1978) als titel meegaf: 'Het is vastgelegd'.
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