
REACTIES EN RECENSIES

, vrouw die Sobibor overleefde, laat zeggen: "Als u terugkijkt op Buchen-
wald" enzovoort. Van Bueren weet blijkbaar, ook na lezing van dit achtste
deel, of althans na het aanschouwen van het Televizier-programma, nog
niet het verschil tussen Buchenwald, dat een concentratiekamp was, waar
zeer velen omkwamen door ziekten en honger, en Sobibor, dat een
vernietigingskamp was, waar alleen uit Nederland ruim 34 duizend joden
zijn omgebracht.

Maar voor Van Bueren is het zich bezig houden met zulke "details"
blijkbaar niets anders dan een "historische uitlaatklep", wat hij daarmee ook
moge bedoelen.'

2. De auteur en zijn werk
Zoals al eerder gemeld had de redactie van de Bijdragen en Mededelingen
betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, het wetenschappelijk tijdschrift
van het Nederlands Historisch Genootschap, H. van Riel, gedeputeerde
van Zuid-Holland en lid van de Eerste Kamer voor de VVD, uitgenodigd
de acht verschenen delen te beoordelen. Hij leverde een artikel in, een
mengeling van autobiografische notities en oordelen, dat de redactie
plaatste onder de titel 'Aantekeningen' (94 (1979) 483-501). De alge-
mene, aan De Jong gewijde passages luidden aldus:

, 'Eenvoudig is het niet een recensie te schrijven over een boek, bij de
samenstelling waarvan oneindige vlijt en een groot historisch talent zo
sterk op de voorgrond traden, als dit bij prof. dr. L. de Jong met zijn
regeringsopdracht het geval is. Wat die ijver en dat talent betreft, nimmer
voldoende lof. Ik ken geen ander Nederlands historisch geschrift, met
uitzondering wellicht van een enkele bronnenpublicatie, waar een dusda-
nige hoeveelheid arbeidsvermogen en energie achter verstoken gaat. De
bewondering voor de auteur kan nimmer groot genoeg zijn.

Toch ben ik het in vele opzichten en dan nog wel in kardinale opzichten
niet met hem eens, voornamelijk wat zijn uitgangspunt betreft. Van
détailkritiek onthoud ik mij wijselijk, aangezien het mij, en vermoedelijk
ieder ander mens in Nederland, aan voldoende feitenkennis ontbreekt.
Bovendien was daartoe weinig aanleiding. Ik heb de acht delen nog eens
nauwkeurig doorgelezen en slechts een paar kleinigheden ontdekt die ik, zo
ik ze de moeite waard vind, hier en daar wel naar voren brengen zal.

Onze politieke uitgangspunten zijn nochtans verschillend en ik was in
Nederland tijdens de oorlog, waarbij ik zeer weinig kwaads ondervond.
Dat maakt de visie op de Duitser al anders. Daarnevens is mijn standpunt,
dat het vormen van een imperium zoals Hitler beoogde ook thans nog
geoorloofd is, ondanks het verdrag van Locarno en dergelijke. Wij zien
dagelijks om ons heen dat het streven van de Sovjet-republiek in geen
andere richting gaat en reeds in 1939-194° in geen andere richting ging.
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