
DEEL 8

, Voor Uw recensent zijn linkse machtsgrepen zeker niet meer te
waarderen dan rechtse machtsgrepen, aangezien deze laatste tenminste de
tendentie in zich hebben de bestaande machts- en inkomstenverdeling
zoveel mogelijk ongeschokt te handhaven. Een nevenfactor is hierbij,
wanneer men tenminste in het rechtvaardige van geen enkele oorlog
gelooft, maar empire building als een verschijnsel beschouwt dat bij herhaling
met psychopatische naturen als die van Hitler samenhangt, dat die figuur in
Mein Kampf, dat ik een paar maal goed las, bijna alles had voorspeld wat hij
later doen zou. Wij konden niet zeggen onvoorbereid te zijn.

A. Ik vind dat prof. De Jong, in het Nederlandse totaalbeeld gezien,
teveel aandacht geeft aan de illegaliteit en, maar daar kan men sterk over
twijfelen, aan de jodenvervolging. Boeven leven overal, dat zou in
Nederland na de oorlogwel blijken bij de behandeling van de xss'ers, Maar
boeven, geleid door psychopaten met een machtig militair apparaat te
hunnen verdienste, vinden wij elders in de wereldgeschiedenis nauwelijks.

B. De auteur vermeldt deze zaken wel, streeft overal naar de concrete
waarheid, maar laat zich nogal eens door zijn gevoelens meeslepen. Het
Koninkrijk der Nederlanden werd op deze wijze min of meer tot een
bescheiden epos, à la Frankrijk en Zuid-Slavië, en dat verdient Nederland
allerminst. Gelden doet dit, al kan ik prof. De Jong nauwelijks op enige
feitelijke onjuistheid attent maken. Het gaat echter om de teneur. Eén
feitelijke informatie. Ik heb nimmer geluisterd naar radio Oranje en slechts
een heel enkele maal naar de algemene Nederlandse uitzendingen. Dier
slapheden had ik in de Meidagen kunnen constateren - The march of the
Grenadier Guards, uit den treure herhaald, en de verdediging van het fort
Parmerden - terwijl uit de Londense uitzendingen bleek, dat de dames en
heren daar zeer slecht op de hoogte waren. Daaruit kon ik wederom mijn
conclusies trekken over de kwaliteit der verbindingen. Aan propaganda had
ik geen behoefte. Mogelijkerwijze was die nuttig, zij het niet voor mij. Het
verhaal van Van Kleffens over de 30 000 doden in Rotterdam deed voor
mij de deur dicht, aangezien ik zeer kort na de capitulatie van de
burgemeester, mr. Oud, vernomen had, dat het aantal doden, ruim
gesproken, op circa I 000 uitkwam. Een "laag" cijfer, dat de meeste
Rotterdammers eerst niet wilden geloven. Mijn informatiebron was de
Duitse radio, vooral uiterst belangrijk na de nederlaag bij Koersk. Wie goed
luisterde, en vooral de kaart een paar keer per dag raadpleegde - oude
Baedekers - kon precies zien hoe de zaken lagen.'

Van Riel kwam tot de slotsom:

, 'I. Het boek van prof. De Jong is meesterlijk qua bewerking en legt een
basis voor immer.

2. Wel is het geschreven van een revisionistisch-socialistische gezind-
heid uit, die op den duur veel minder merkbaar wordt. De objectiviteit van
de auteur nam al schrijvende nog toe.
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