
REACTIES EN RECENSIES

, 3. De publicatie legt, gelijk de Ilias van Homerus, té sterk de nadruk op
de heldendaden, in Nederland begaan, en geeft in mindere zin een
impressie van het Koninkrijk der Nederlanden in bezettingstijd.'

F. B. Bakels, aan wie De Jong zijn teksten voor publikatie had laten lezen,
schreef in Elseviers Magazine (8 april 1978) een recensie onder de titel 'De
donkerste diepten van het nazi-tijdperk'. Over hoofdstuk 7, het relaas van
de gedeporteerde joden en hun vernietigingskampen, merkte hij op:

, 'Er zijn mensen, heb ik geconstateerd, die de lectuur van dit hoofdstuk
ontraden. Met kracht wil ik daartegen protesteren, het zou een grote lafheid
zijn zichzelf deze lectuur te willen besparen. Integendeel: je zou willen
verordenen dat een ieder over de gehele wereld, die min of meer volwassen
is, juist dit gedeelte leest. Het is noodzakelijk dat een ieder kennis neemt
van de godsgruwelijke demonie waartoe een dictatuur van fanatici, van
criminelen, van ernstig gestoorden uiteindelijk geleid heeft, leidt en zal
blijven leiden.

De weloverwogen, door een groot ambtenarenkorps bestuurde en door
een groteske papierwinkel begeleide industriële moord op vijf tot zes
miljoen joden, onder wie bijna honderdduizend Nederlanders, in speciaal
daartoe gebouwde fabrieken - "een geïndustrialiseerd uitroeiingsproces,
het eerste van dien aard dat de geschiedenis van de mensheid gekend heeft"
(blz. 885) - wordt door de auteur, die zelf zijn familie op deze wijze
verloren heeft, beschreven op een wijze die men nooit zal en mag vergeten.
En waaruit men conclusies moet trekken.'

Ook in de pers was er kritiek op de werkwijze van De Jong om door een
rijkelijk gebruik van citaten de beleving van gevangenis en terreur weer te
geven. Jan van Beekoordeelde daaroverin de Gooi- &Eemlanderçz I maart
1978) als volgt:

, 'Van enkele schrijvers maakt hij een zeer indringend gebruik; van mr. Floris
Bakels die zijn ervaringen als Nacht und Nebel-gevangene heeft neergelegd
in een boek dat reeds een zesde druk heeft behaald, haalt hij vele tientallen
pagina's aan. Ook van Anne Berendsen die in het vrouwenkamp Ravens-
brück werd opgesloten neemt hij vele pagina's over, evenals uit het boek
van ds. Overduin.

Uit de vele honderden citaten rijst het beeld op van wat de gevangenen
ondergingen vanaf het moment dat zij werden gearresteerd of van hun bed
werden gelicht ofbij razzia's van de straat werden gehaald tot aan hun dood
voor het vuurpeloton of in de gaskamers. Van de overlevenden geeft hij het
beeld van hun vernedering, de folteringen die zij moesten ondergaan, de
pijn, de kwelling en hun strijd om dat alles te doorstaan en er niet
onderdoor te gaan.
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